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-utbolu sevenlerin dergisi 


Çoğunlukla varoşlarda yetişir; babalarının ömür boyu ağır 
işlerde çalışarak biriktirmeyi başaramayacağı para bir 
anda ellerine geçince ne yapacaklarını bilemeyip, ilk 
postayı hatırı sayılır marka otomobillerden birine 
yatırırlar... 

Birçoğu deplasman ve antrenmanlara gitmek zorunda 
olduğundan eğitimine ara verir; hem nasılsa diploma para 
etmeyecektir, kaçanı kovalarlar... 

Mağlup oldukları karşılaşmalardan sonra önlerindeki 
maçlara bakar, kazandıklarında galibiyete inanmış olurlar. 
Oynadıkları şehirlerde gittikleri mekanların sayısı bir elin 
parmaklarını geçmez, aynı mağazalardan alışveriş yapar, 
yurt içi tatillerinde Çeşme'de buluşurlar... 

Ve eğitimsiz olmalarıyla aşağılanır, futbol oynayarak 
astronomik ücretler kazandıkları için kıskanılır, yaptıkları 
her hatada yerden yere vurulurlar! 

“Futbolcu milleti" böyle genellenir. Otobiyografisini yazan, 
futbolculuktan sonra antrenörlükten başka 
bir işte başarılı olan, üniversite diplomasına 
sahip olan ya da yabancı dil konuşan 
futbolcu ortalamayı yükseltmez. 

Bu ay kapak konuklarımızdan biri olan Juan 
Mata, genelleme meraklılarını 
zorlayanlardan. Kim bilir belki de artık 
yargıları değiştirmenin zamanı 
gelmiştir! 


Soru, öneri, şikayet... Hepsi 
için buradayım: ©hilalgulyurt 


Analizler, FourFourTwo arşivinden 
unutulmazlar FourFourTwo.com.tr'de... 


En eğlenceli paylaşımlar için Fotoğraflar, videolar, yarışmalar... 
takipte kalın: ©FourFourTwoTR Facebook.com/FourFourTwoTurkiye 
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Olympigue Lyon'un yıldız futbolcusu Nebil Fekir, 
0 kazandıkları Saint 


84'üncü dakikasında attı 


ğü sarı karttan dolayı cezalı duruma 


Lyon'un Montpellier ile karşılaştığı maçta 


çıkarıp rakip tribünlere göstermiş ve çıldıran taraftarlar 
sahaya girdiği için oyun durmuştu. Yaptığı hareket 


sonrası gördü 
düşen futbolcuya taraftarlardan müthiş bir destek 


geldi. 
tribünlerde binlerce forma vardı! 


Fotoğraf Martin Alex/Offside/Presse Sports 
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Huddersfield Town teknik direktörü David Wagner, kendi 
evlerinde Manchester United karşısında 2-1 kazandıkları 
maçtan sonra çılgınlar gibi sevindi. Bu, kendi halinde 
küçük bir kasaba olan Huddersfield'ın sakinleri için hiç de 
alışkın olunamayan bir başarıydı. Kareyi güzelleştirense 
takımın terrier cinsi maskotu oldu! 


Fotoğraf Simon Stacpoole/Offside 


AEK forması giyen Jakob Johansson'un golünden sonra 
İsveçli Forsberg, gole en yakından tanıklık eden oyuncu 
olarak kutlamaya başlarken bir kuşağın en seçkin 
kalecilerinden Gianluigi Buffon'un görüntüsü bu 
eğlenceyi gölgeleyecek türdendi. Zira Buffon, emekliye 
ayrılmadan önce son hayalinin 2018 Dünya Kupası'na 
gitmek olduğunu söylemişti! 

Fotoğraf Carl Sandin/Imago/PA 
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ALTIPAS 


PETER GADUĞİ 


DIRK KUYT'I NEREDEYSE ÖLDÜRDÜĞÜ DOĞRU MU? 


Peter Crouch'u bir zamanlar kimsenin 
sevmemesi oldukça şaşırtıcı ancak 
2017'de “Halkın Adamı” olan İngiliz 
futbolcu, hakkındaki kanıyı değiştirmek 
için çok çalıştı! 

Neyse ki 2017 yılı Crouchy için iyi geçti. 
36 yaşındaki oyuncu, Stoke City 
formasıyla sahadaki yerini almakla 
kalmayıp, 100'üncü Premier Lig golünü 
attı ve kısa bir süreliğine kendi radyo 
şovunu sundu. Müzik onun için büyük 
bir tutku. Zaten bizimle buluşmadan 
önce Doğu Londra'daki Liam Gallagher 
konserine gitmiş. Röportajda Jimmy 
Nail hayranı olduğunu söylüyor. “Birçok 
partide Crocodile Shoes çaldık” diyor 
gülerek. Bu şarkıyla robot dansı 
yapmak pek kolay olmasa gerek! 


Çocukken Chelsea top toplayıcısıydın, 
o maçları hatırlıyor musun? 
Topu yeterince hızlı atmadığım için Dennis 


Wise'ın bana kızdığını hatırlıyorum. O 
maçı Chelsea geriden gelip kazanmıştı, 
Dennis de bu sefer topu çok hızlı attığım 
için bana kızmıştı! Herhalde dünyanın en 
iyi top toplayıcısı değildim ancak maçları 
bu kadar yakından izleyebilmek harika bir 
tecrübeydi. 


Spurs'ten Dulwich Hamlet'e 
kiralandığında ne hissettin? Bir 
Premier Lig kulübünün altyapısından 
yetişip, kendini bir anda amatör 
liglerdeki sert savunmacılara karşı 
bulmak nasıldı? 

Büyük bir şoktu. Spurs'te yedeklerle 
antrenman yapıyordum ve önümde 
birçok oyuncu olduğu için herhangi bir 
maça çıkamayacaktım. Dulwich'e 
kiralanma fikri David Pleat'tan geldi. 
Başlarda kararsızdım ancak oraya 
gitmek aldığım en iyi kararlardan birisi 
olabilir. Gözlerim açılmıştı. İri iri 


savunmacılar beni tekmeliyordu ve bu 
beni kesinlikle güçlendirdi. Şu an 
altyapılardaki genç oyuncuların 
çoğunun bunu istemediğini biliyorum. 
23 yaş altında büyük maçlar 
oynadıklarını düşünüyorlar, aslında 
durum bu değil. En çok kariyerimin 
başlarında kiralık gittiğim yerlerde bir 
şeyler öğrendim. Odaklanmamı 
sağladılar. 


İnsanlar boyunla ilgili soru 
sorduğunda rahatsız oluyor musun? 
Evet, hayatım boyunca bunu yaşadım 
(gülüyor). Aslında tüm bu soruları 
cevaplamak için kağıtlarım vardı. 
“Orada hava nasıl?”, “Neden 
basketbolu tercih etmedin?” gibi 
sorular... En az günde üç kez! 


Portsmouth'ta Robert Prosinecki ile 
oynamak nasıldı? Günde 20 sigara 
içtiği doğru mu? 

Onunla oynamak inanılmazdı. Harika 
bir karakteri olmasının yanı sıra 
inanılmaz bir oyuncuydu. Fazla hareket 
etmezdi çünkü buna gerek duymazdı. 
O sezon sanırım 19 gol attım ancak 
bunların her biri bana altın tepside 
sunulmuştu. Fazla konuşmazdı ama 
çok fazla şeyi anladığını bilirdiniz. 
Onunla birebir konuştuğunuzda harika 
bir İngilizce ile karşılık verirdi, daha 
sonra ise “Anlamıyorum” derdi. 
Maçtan önce, devre arası duş aldığımız 
yerde ve maçtan sonra içebileceği en 
ağır sigaralardan içerdi. 


Aston Villa'da birkaç güzel anın olsa 
da işler pek iyi gitmedi. Yanlış giden 


neydi, taraftarların seninle uğraşması 
zor muydu? 

Villa taraftarlarının benimle 
uğraştıklarını söyleyemem. İlk sezon 
zordu. Tony Adams ve Sol Campbell 
gibi oyunculara karşı oynuyordum. O 
zamanlar da şimdiki kadar uzundum 
ancak yaklaşık 20 kilo zayıftım. İlk iç 
saha maçımı asla unutamam. 
Newcastle'a karşı oynuyorduk ve 
sahanın öbür ucunda Alan Shearer 
vardı, ondan çok çok daha geride 
olduğumu düşünüyordum. O zamanlar 
en üstlig için hazır değildim ancak 
Graham Taylor bana inandı. Ardından 
David O'Leary geldi. Beni pek 
beğenmiyordu. Norwich'e kiralık gittim 
ve geri döndüğümde özgüvenim 
yerindeydi. Yine de pek şans 
bulamadım. Bu yüzden ayrılmam 
gerekti. 


200'te Southampton'a geldiğinde 
pek büyük bir isim değildin ancak 
takım ligi sonuncu bitirse de oldukça 
iyi bir sezon geçirmiştin. Bunun 
kariyerinde bir dönüm noktası 
olduğunu söyleyebilir misin? 

Evet, o sezon benim için harikaydı. 
Oraya gittiğimde her şey olabilirdi. Paul 
Sturrock beni aldı ancak daha sonra 
kovuldu. Steve Wigley geldiğinde fazla 
oynamıyordum. Ardından Harry 
Redknapp geldi, James Beattie satıldı 
ve birden ileri uçta Kevin Phillips ile 
kaldık! Harry bana çok güvendi, ben de 
sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. O 
zaman Premier Lig'de bir şeyler 
yaptığımı hissettim. O yaz İngiltere 
Milli Takımı'na da seçildim. 
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— “SPURS'TEN DULWICH HAMLETE 
KİRALANDIĞIMDA İRİ İRİ SAVUNMACILAR 
TARAFINDAN TEKMELENMEYE 
BAŞLADIM VE BU BENİ 
KESİNLİKLE GÜÇLENDİRDİ” 


OYNADIĞI KULÜPLER 

1998-2000 Tottenham 

2000 Dulwich Hamlet (kiralık) 

2000 IFK Hassleholm (kiralık) 

2000-01 OPR 

2001-02 Portsmouth 

2002-04 Aston Villa 

2003 Norwich (kiralık) 

2004-05 Southampton 

8 2005-08 liverpool 

2008-09 Portsmouth 

2009-11 Tottenham 
2011- Stoke 


MİLLİ TAKIM 
2005-10 İngiltere 


- ALTIPAS 


M4 


2005'te 7 milyon sterlin'e Liverpool'a 
transfer oldun ve ilk 18 maçında gol 
atamadın. O dönem ne kadar 
zorluydu? Rafa Benitez ne dedi? 

Evet, kısır bir dönem geçirdim. Aslında 
uzun ve kısır bir dönem (gülüyor). 
Derhal Southampton'a geri dönmek 
istedim. “Ne yaptım ben?” diye 
düşünüyordum. Neyse ki üstesinden 
geldim. Teknik direktör eskisinden farklı 
şeyler yapmamı istiyordu. Bunları 
yapıyordum, sıkı çalışıyordum ve biraz 
daha geride oynasam da o ilk golü 
atmaya çalışıyordum. Öyle bir hale 
geldim ki, kendi kendime “Biraz daha 
bencil olmalıyım” diyordum. Ben de 
teknik direktörün istediğinin aksine 
biraz daha ileride oynamaya başladım. 
Sonunda birkaç gol attım ve teknik 
direktörün beni daha az istemesine 
rağmen, taraftarlar beni takımda 
görmeyi daha çok istiyordu! Sanırım bu 
konuda anlaşamadık ancak Rafa 
hakkında diyecek kötü bir şeyim yok. O 
birinci sınıf birisi. 


2006'daki “Gerrard Finali”nde sahada 
olmak nasıldı? West Ham karşısında 
ilk yarım saatte 2-0 geriye 
düştüğünüzde maçı kazanacağınızı 
düşünüyor muydun? 

İlk olarak, bir golüm ofsayt 
gerekçesiyle sayılmamıştı ancak ofsayt 
değildi, bunu açıklığa kavuşturalım 
(gülüyor). West Ham oyuncuları ve 
teknik direktörü Alan Pardew, 
maçlardan sonra dans ediyordu. Biz de 
devre arasında “Kupanın etrafında 
dans etmelerini izleyemeyiz” dedik. 
Stevie bize maçı kazandırdı. İki harika 
gol atıp maçı uzatmalara götürdü. 
Bazen o madalyaya bakıp “Belki de 
bunu Stevie'ye vermeliydim” diyorum. 


İngiltere kadrosuna alındığında 
senden şüphe eden pek çok kişi vardı. 
Sence neden? Attığın 22 golle senden 
şüphe edenleri haksız çıkarmak nasıl 
bir his? 

Böyle dediğinde kulağa hoş geliyor 
(gülümsüyor). Kariyerim boyunca bunu 
yaşadım. İlk kez oynamaya 
başladığımda taraftarlar bana bakıp: 
“Nasıl futbol oynayabiliyor?” diyorlardı. 
Ekim 2005'te Old Trafford'daki Polonya 
maçında oyuna girmiştim ve 
yuhalanmıştım. Zordu tabii. O 
zamanlar eğer ben oynuyorsam uzun 
top oynamamız gerektiğine dair ezber 
bir algı vardı. Ancak zamanla bundan 
fazlasını yapabildiğimi kanıtladım. 
Taraftarlar beni görmeden bu izlenime 
sahip olduğu için daha sıkı çalışmam 
gerekti. David O'Leary sanırım beni 
yeteneğimden çok görünüşümden 
ötürü oynatmıyordu. Southampton'a 
gitmeden önce Villa'da forma şansını 
hak ettiğimi düşünüyorum. 


Yukarıdan aşağıya 
2006'da maçın 
kahramanı ile FA Cup 
zaferini kutluyor; 

Dünya Kupası öncesinde 
Jamaika'ya attığı golü 
“Robot Dansı” ile kutluyor; 
Crouchy, 1998'de Spurs 
takımında yer edinemese 
de 2005'te 
Southampton'da kendini 
gösterdi 


De 


Dünya Kupası'ndan önce robot dansı 
nasıl ortaya çıktı? Hangi şarkıyla dans 
ediyordun ve o hareketleri en son ne 
zaman yaptın? 

Hâlâ yapıyorum (gülüyor). Hangi 
şarkıydı hatırlamıyorum ancak gayet iyi 
yaptım, bu yüzden göllerden sonra 
yapıyordum. Sanırım ITV ya da birisi 
partiyi çekmişti. Çıktığında da herkes 
mesaj atmıştı: “Gördün mü? Bunu 
göllerden sonra kutlama olarak 
yapman gerek!” 


Dünya Kupası'nda Trinidad ve 
Tobago'ya gol atarken 60 santim 
uzun olduğun Brett Sancho'nun saçını 
neden çektin? 

Doğal bir hareketti. Daha sonra 
fotoğrafları görene dek bunu 
yaptığımın farkında değildim. Hava 
topuna çıktığında rakibin üstüne 
çıkabilmek için her şeyi yaparsın. Bunu 
yaptığımı gerçekten fark etmemiştim 
ancak geri dönüp baktığımda kötü 
olduğunu biliyorum. Maçtan sonra 


bana bir şey demedi ancak Kenwyne 
Jones, Tobago'da pek sevilmediğimi 
söyledi. Ben de orada tatil yapmadım. 


Uyurken ayakların yatağın dışına 
çıkıyor mu? Cevabın “evet”se çorap 
giyiyor musun? 

Otellerdeki yatakların dışına çıkıyor, 
evet (gülüyor)! Evime 2 buçuk metrelik 
bir yatak aldım. Ancak hayatım 
boyunca bunu yaşadığım için alıştım. 
Dışarıya çıksınlar diye yorganı biraz 
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yukarıya çekiyorum ve çıkıyorlar! 
Yatağın ölçüsüne uysalar bile dışarıda 


olmaları gerekiyor. Sanırım 
alışkanlıktan. 


Girer girmez neredeyse etki yarattığın 
Atina'daki 2007 Şampiyonlar Ligi 
Finali'nde oyuna daha erken girmen 
gerektiğini düşünüyor musun? 
Hayatımdaki en büyük pişmanlık o 
maça ilk 11'de başlamamak olacak. 


Takımda olmam gerektiğini 


hissediyordum. Yedekte Craig Bellamy 
ve ben vardım, Dirk Kuyt ileride tek 
başınaydı. Milan takımına baktım, 
neredeyse 2005'teki kadronun aynısıydı 
ancak daha yaşlıydılar. Eğer onlara 
atak yapsaydık, canlarını yakabilirdik 
ancak bunu yapmadık ve bu da biraz 
işlerine geldi. O sezon neredeyse her 
Şampiyonlar Ligi maçında oynadım ve 
birçok gol attım. Finalde ilk 11'e 


girememek beni mahvetmişti. 


Dirk Kuyt FFPye verdiği Yakın Markaj 


röportajında go-kart'ta onu 


neredeyse ezdiğini söyledi! Bir de 
senden dinleyelim. Bu gerçekten 


yaşandı mı? 


Evet, Şampiyonlar Ligi finalinin hemen 
öncesinde yaşandı. Portekiz'deki bir 


antrenman kampındaydık ve go-karta 
gittik. Pite giderken frenlerin 
çalışmadığını fark ettim. Xabi Alonso 
ve Dirk Kuyt karşımda duruyordu. 
İkisinden birine çarpacağımı 
biliyordum. “Hangisi daha önemli?” 
diye düşündüm ve direksiyonu Kuyt'a 
doğru kırdım! Can havliyle kenara 
çekildi. Panikledim ve kendimi araçtan 
dışarıya attım. Araç duvara vurdu ve 
alev aldı. Rafa'nın finalde seçtiği 
kadroya bir etkisi var mı bilmiyorum... 


Avrupa'daki ve uluslararası maçlarda 
hakemlerin sana karşı sert 
davrandığını düşünüyor musun? Top 
ne zaman yanından geçse hakem 
düdük çalıyordu... 

Bu Liverpool'a geldiğimde alışmam 
gereken bir şeydi. İlk olarak 
Şampiyonlar Ligi'nde yaşadım. 
İngiltere'deki hakemler daha 
anlayışlıydı ancak Avrupa'dakiler her 
şeye düdük çalıyordu. 2006 Dünya 
Kupası'nda bütün hakemler toplanıp 
benim hakkımda konuşmuş: “Peter 
Crouch'a dikkat etmeniz gerek. 
Kollarıyla şunu ve bunu yapıyor!” Yani 
alışmam gerekiyordu. Eğer sürekli faul 
yapacaksanız sahada olmanın bir 
anlamı yoktu. 


Hangisi daha zordu: Portsmouth 
forması giydikten sonra 
Southampton'da oynamak mı yoksa 
Southampton'da oynadıktan sonra 
Pompey'e dönmek mi? 

Portsmouth forması giydikten sonra 
Southampton'a transfer olmak 
sanırım. Liverpool'da kendimi 
göstermiştim ve İngiltere Milli Takımı 
forması giyiyordum, yani 
Portsmouth'a geri döndüğümde iyi bir 
transfer olduğumu düşünmüşlerdir. 
Ancak Aston Villa'da başarısız bir 
dönemin ardından Southampton'a 
transfer olmak... Zordu! İlk maçımda 
kendi taraftarlarımız beni yuhaladı. 
Onları yeniden kazanmak için 
karakterimi ortaya koymam 
gerekiyordu ve neyse ki bunu 
başardım. 


2008'de UEFA Kupası'nda Milan'ı 
neredeyse yenen Portsmouth 
kadrosundaydın. Pippo Inzaghi 
duraklama dakikalarında gol 
attığında neler hissettin? Daha sonra 
Pompey'de olanları düşünürsek, 
Avrupa devlerini zorlamanız ne kadar 
garip geliyor? 

Evet, öne geçmiştik ve bu moral 
bozucuydu. Taraftarlar hâlâ bunu en 
iyi anlardan birisi olarak görüyor 
olmalı. O gece Fratton Park'ta Milan'ı 
dağıttık. Bu hafife alamayacağınız bir 


şey. Ronaldinho'yu oyuna 
soktuklarında işler değişti, harika bir 
frikik golü attı ve maça ortak oldular. 


Harry Redknapp ile Spurs, 
Southampton ve Pompey olmak 
üzere üç kulüpte çalıştın. Eski toprak 
olduğundan, sence şu an Premier 
Lig'de çalışabilir mi? 

İnsanlar bunu söylediğinde Harry'e 
haksızlık ediyor. Bence kesinlikle 
zamana ayak uydurdu. Zaten bunu 
yapamazsanız Premier Lig'de bu kadar 
süre çalışamazsınız. Daima kulüpteki 
oyunculara uyum sağladı ve bu 
özelliğinin zaman zaman görmezden 
gelindiğini düşünüyorum. 


Mayıs 2010'da Manchester City'e 
attığın kafa golüyle, Tottenham 
üncü sıraya yerleşti ve Şampiyonlar 
Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Bu 
gol senin için ne kadar kıymetli? 
Elbette çok önemli. Spurs uzun 
zamandır Avrupa kupalarına 
katılamıyordu ve bu gol bizi oraya 
taşıdı. Harika bir sezon geçirmiştik ve 
orada olmayı hak etmiştik. Müthiş bir 
performans sergilemiştik. Golü attıktan 
sonra kalenin arkasında koşarken tüm 
oyuncuların kutlamasını ve seyircilerin 
yüzünü görmek sahada hissettiğim en 
iyi şeylerden biriydi. Kariyerimin en özel 
anlarından biri olabilir. » 
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San Siro'da Milan ile oynadığınız 
Şampiyonlar Ligi Son 16 ikinci 
maçında golü neredeyse kaçırdığını 
düşündün mü? 

Hayır, ne yaptığımın farkındaydım 
(ifadesi gayet ciddi). Dürüst olmam 
gerekirse, Aaron Lennon golü yarattı. 
İki adamı geçti ve harika bir şekilde 
topu bana yolladı. Kalecinin yerinde 
olmadığını biliyordum, bu yüzden 
topu olabildiğince yerden 

köşeye atmayı düşündüm. 6 
Neredeyse direğe çarpıyordu 

ancak gol olması harika bir 
histi. San Siro'da Nesta, 
Gattuso, Ibrahimovic ve diğer 
oyunculara karşı kazanmak 
gerçek bir başarı. 


Spurs'teki iki yılında 
Gareth Bale, gelecek 
vaat eden bir 

oyuncudan Avrupa'nın 

en iyilerinden birine 
dönüştü. Bunu bekliyor 
muydun? 

Aslında hepimiz bunu 
bekliyorduk. Gareth 

başta sol bekte 

oynuyordu ancak ileride 
oynamaya başladığında 
neler yapabileceğini fark 
ettik. O zamanlar bile her 
antrenmanın en iyisiydi. 
İnsanlara bu durumu şu 
şekilde açıklıyordum: 
“Cristiano Ronaldo'nun 
sağ bek oynadığını 
düşünün!” Gareth, 
hücumda harika olsa da 
savunmada eksikleri 
ortaya çıkıyor. Defansif 
zaafları aklını bir süreliğine 
de olsa karıştırdı ancak bu 
durumu atlatınca üçüncü bölgede 
kendisini göstermeye başladı. Doğal 
bir gelişim gösterdi. Real'de 
Şampiyonlar Ligi kazandığını görmek 
beni şaşırtmadı. 


Benoit Assou-Ekotto'nun Spurs'teki 
sorunu neydi? Röportajlarda garip 
görünüyordu. Hepsi gösteriş için 
miydi? 

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benoit ile 
ilgili bir belgesel çekebilirsiniz. O biraz... 
farklıydı. Her ne kadar iyi olsa da futbol 
oynamaktan nefret ederdi. 
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Bir keresinde santradan 1 buçuk saat 
önce oyuncuların bekleme 
odasındaydım ve gelip hangi takımla 
karşılaşacağımızı sordu. Rakibimizi 
söyledim. “Tamam, doğru” dedi ve 
kruvasan yiyip sıcak çikolata içmeye 
devam etti. Biraz garipti. 
Antrenmanlara garip arabalarla gelirdi 
ve antrenman sonrası soğuma 
çalışmalarına katılmazdı. Tam bir 
divaydı! 


Crouch, 2010-11'deki 
Milan-Spurs 
eşleşmesindeki tek golü 
attı ve takımını 
Şampiyonlar Ligi çeyrek 
finaline çıkardı 


2012'de Manchester 
City'e attığı kariyerinin en 
iyi golünü kutluyor: 
“Yerden vurmaktansa, 
volelerde daha iyi 
olduğumu düşündüm. 
Böyle bir fırsatı her gün 
yakalayamazsınız” 


2011'de Real Madrid'e karşı 
oynadığınız Şampiyonlar Ligi maçının 
15'inci dakikasında oyundan atıldın. 
Marcelo'nun bunu kutlamasına 
sinirlenmiş miydin? Brezilyalının 
geçen ay Wembley'deki kötü oyunu 
seni tatmin etti mi? 

Evet, biraz keyif aldığımı itiraf 
etmeliyim (gülüyor). Tamamen benim 
hatamdı. Belki de biraz fazla saftım. 
Herhalde Bernabeu'da oynamaktan 


2.Lig'deki GPR ve 
Portsmouth'ta parladı 
Premier Lig'deki Aston Villa'da 
kendini gösteremedi 
Amerika'da Kolombiya ile oynadıkları 
maçta ilk kez İngiltere forması giydi 


Şampiyonlar Ligi finalinde 
yedek kaldı 
Spurs'ü Şampiyonlar Ligi'ne 
getiren golü attı 


İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası 
kadrosuna alınmadı 
İİ IKIŞ: 201 17 / 
1-V'lik Everton maçında 100'üncü 
Premier Lig golünü attı 


ötürü biraz fazla heyecanlıydım ve 
kendimi hemen göstermek için fazla 
hevesliydim. İlk sarı kartta Sergio 
Ramos kendini yere atsa da fauldü. 
Ardından Marcelo aynı şeyi yaptı. 
Maçın orada bittiğini anladı ve yerde 
otururken kutlamaya başladı. Tabii ki 
moral bozucuydu. Ancak tamamen 
benim hatamdı. 


Harry Kane'i Tottenham'ın 
altyapısında görmüş müydün? Bu 
kadar harika bir santrafor olacağını 
düşünüyor muydun? 

Bildiği her şeyi ben öğrettiğim için bu 
kadar iyi olacağını biliyordum 
(gülüyor). O aralar antrenmanlarda 
onu sık sık görüyorduk ve Premier 
Lig'de her sezon 25-30 gol atacağını 
düşünen birisi olduğunu sanmıyorum. 
Her geçen yıl daha da gelişti ve şimdi 
Premier Lig'in en iyisi değilse bile en 
iyilerden birisi. İnanılmaz bir adam! 
Spurs'teyken onunla birlikte çalışmıştık; 
aç olduğu, öğrenme ve daha iyi olma 
isteğiyle dolu olduğu açıktı. 


Mart 2012'de, Manchester City'e 
Stoke City forması ile Britannia 
Stadyumu'nda attığın gol en iyi 
golün mü? 

Sanırım. 2006'da Liverpool formasıyla 
Galatasaray'a ve 2008'de Portsmouth 
formasıyla Stoke'a attığım röveşata 
golleri de çok iyiydi. Ancak Man City'e 
attığım gol en iyisi. Birkaç hafta önce 
Blackburn'e karşı da denemiştim. Top 
önüme düştü, kaldırıp vole vurmayı 
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denedim ama düzgün vuramadım, 
kaleci kurtardı. “Tekrar denemeliyim” 
diye düşündüm ve City'e karşı bu 
fırsatı elde ettim. Tekrar topu 
kaldırmayı denedim, yerden 
vurmaktansa, volelerde daha iyi 
olduğumu düşünmüştüm. Böyle bir 
fırsatı her gün yakalayamazsınız, 
topun ağlara gidişini izlemek 
harikaydı. 


Birkaç yıl önce fazla forma şansı 
bulamıyordun? Kariyerinin bitmek 
üzere olduğunu düşündün mü? 
Yeniden oynayabilmek için nasıl bir 
mücadele verdin? 

Stoke'ta fazla oynamadığım dönemler 
oldu. Bazen takımlar başka oyuncular 
arar ancak bu işe yaramazsa 
oynamaya hazır olduğumu 
hissettiririm. Birkaç kez teknik 
direktörün kapısını çaldım ancak asla 
kadroya giremedim diye bağırıp 
çağırmam. Daima oynamak istesem 
de takımın iyi olmasını isterim. 
Liverpool'dayken Fernando Torres 
gelmişti. Teknik direktöre bir şey 
diyemezdim çünkü her hafta gol 
atıyordu. Ancak benim yerime 
oynayan oyunculardan fazlasını 
yapabileceğimi düşünüyorsam bu 
moralimi bozar. 


Euro 2012'nin yedek kadrosundan 
çıktığın için pişman mısın? 
Sakatlananlar düşünülürse, son bir 
kez İngiltere için oynayabilirdin... 
Hayal kırıklığına uğramıştım. Harika bir 
sezon geçirmiştim ve İngiltere 
kadrosunda yer almıştım. Ardından 
Roy Hodgson gelmek ve birkaç gün 
antrenman yapmak istedi. Ardından 
gitti. Biraz daha fazla saygıyı hak 
ettiğimi düşünüyordum. Ülkemi geri 
çevirecek bir oyuncu değilim ancak 
biraz sorunlu bir durum olduğunu 
düşünüyorum. 


Emekli olunca teknik direktör olmayı 
düşünüyor musun? Sence nasıl bir 
teknik direktör olursun? 

Şu an A Lisans için çalışıyorum ve keyif 
alıyorum. Teknik direktör mü yoksa 
antrenör mü olurum bilemem ama 
teknik direktör olmak isterim. Birçok 
harika teknik direktörle çalıştım, 
hepsinden bir şeyler öğrendim. Yine de 
birkaç şeyi farklı yapardım. Bazı 
oyuncuları zorlamanız, bazılarına ise 
destek olmanız gerekir. Bunu yanlış 
yapan birkaç teknik direktör gördüm. 


Profesyonel futbolcu 

olmasaydın ne olurdun? 

Birkaç seçeneğim olduğunu düşünmek 
isterim (gülüyor). Galiba farklı işlere 
heveslensem de önü sonu babam gibi 
reklamcı olurdum.& 
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PATRICE EVRA 
NE DİNLİYOR? 


e e LUT 
EZ Panda 
“e Desiigner 
EE ILove 
gir This Game 
p- AT feat. Natalia 
ğe Warm it Up 
za Kris Kross 
3 LARA RAL 
BE 
55 Whatcha Say 
go Jason Derulo 
—5 ULAN 
3 Come Over Here 
SE James Brown 
gi LARA LALE 
ze Say It Again 
ŞE Natasha 
gi Bedingfield 
ia HUN LA 
2 Shaddap You Face 
59 Joe Dolce 
EB 
E HUUR 
SE Kung Fu 
a Fighting 
BE Carl Douglas 
e LARA RAL 
Fg Ain't That A Kick 
a In The Head 
ai Dean Martin 
Red 
Elbow 
The Trouble 
Pmin 


Gavin Rossdale 


If You See Me 
Getting Smaller, 
Vm Leaving 
Jimmy Webb 


Cevaplar 1) Copa del Rey; 2) Bundesliga; 3) Şampiyona 
10) Jules Rimet hatırası 1930-1970 Dünya Kupa 
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ESTİ 
MALLAR 


“Bu maç olmasaydı kariyerim çok farklı 
seyredebilirdi. Maçı Porto'nun kulüp 
başkanını izliyordu ve hat-trick yaptım! 
Bir savunmacı için hiç fena değil! 17 
yaşımdaydım, 2. Lig takımları beni 
kiralamak istiyordu ancak başkan hiçbir 
yere gitmeyeceğimi söyledi. İyi 
oynamasaydım neler olabileceğini 

kim bilir?” 


20 Haziran 2004 Avrupa Şampiyonası 
“Bu daima en sevdiğim anılarımdan 
birisi olacak. İlk kez Avrupa 
Şampiyonası'nda oynuyordum, hem de 
kendi ülkemde. Bu unutulmaz bir histi. 
Maçtan sonra da ilk 11'in tartışmasız 
isimlerinden biri oldum. Gruptan çıkmak 
için İspanya'yı yenmeliydik ve 
komşumuza karşı işimizi yaptık. Ülkemiz 
bunu uzun süredir bekliyordu.” 


7 Nisan 2007 Premier Lig 
“İngiltere'deki büyük maçlarda iyi 
oynadığım için şanslıyım. Manchester 
United'a karşı oynadığım maçlar en 
iyileri olabilir ancak o sezon şampiyon 
olamasak da bu maçı seçtim. Ezeli 
rakibimizi 1-0 yenip, United ile farkı 
kapattık ve golü ben attım. Güzel 
günlerdi.” 


11 Eylül 2010 La Liga 

“Hepimizin çocukluk hayalleri vardır, 
benimki Real Madrid forması giymekti. 
Ne yazık ki kariyerimin ilerleyen 
yıllarında gerçekleşti (gülüyor)! 32 
yaşımda oraya transfer oldum ve en iyi 
performansımı sergilemiyordum. En 


“İSPANYA” YI YENMELİYDİK VE KOMŞUMUZA KARŞI İŞİMİZİ Eni el 


YAPTIK. ÜLKEMİZ BUNU UZUN SÜREDİR BEKLİYORDU” e 
attım ve Real Madrid'de benim için her 
şey güzel başladı.” 
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Röportaj Andrew Murray 


KARİYER ANI 
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Jtol0 
NAVAN 


Sevilla, eski kanat oyuncusunu geri 
getirmek için bir BMW'nin 


bagajına tıkmak zorunda değildi! v” 


/ 
/ 


| ; TARAFTARLAR SEVİLLA'YA 
© TRANSFER OLMAMI 
BU DENLİ İSTERKEN GERİ | 


DÖ EYİ REDDEDEMEZDİM” 


Evim olarak gördüğüm bu yere döndüğüm için 
çok mutluyum. Burada büyüdüm, burada bir 
birey ve futbolcu oldum. Önceden yaşadığım eve 
geri döndüm. Her şey eskisi gibi. 


Beni transfer etmek isteyen birkaç kulüp vardı ancak 
tercihim belliydi. Taraftarlar Sevilla'ya dönmemi bu 
denli isterken geri dönmeyi reddedemezdim. Sevilla 
kalbimdeki takım. Burada harika zaman geçirdim ve 
bunu tekrarlamak istiyorum. 


Dürüst olmak gerekirse, en iyi kısmı poşeti 
kafamdan çıkarıp, stadyuma ilk kez geri dönmekti 
(gülüyor). “Kaçırılan adam” aslında bir aktördü 
ancak oldukça eğlenceli bir fikirdi. Umarım yakın 
zamanda gerçekten kaçırılmam! 


Yalnızca bu yılı, iyi oynamayı ve takıma katkıda 
bulunmayı düşünüyorum. Kariyerimi Sevilla'da 


PARLAK 
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bitirmek rüya gibi bir şey olur. Daha 
32 yaşımdayım, yani birkaç yılım var 
ancak bunu yapmak isterim. 


Bu konuda benden daha iyi oyuncular 
olduğundan, asla gol atmak gibi bir 
takıntım olmadı. Burada asist yapmak 
ve üçüncü bölgede tehlike yaratmak 
için varım. Eğer gol atabilirsem bu 
harika olur ancak daha çok fırsat 
yaratmayı seviyorum. 


Bu taraftarların seçimiydi. Bu kulüpte 
yetiştim ve Antonio ile birlikte 
oynadım. Onunla harika zaman 
geçirdik. Antonio sahada daima 
elinden gelenin en iyisini yapardı. 
m, Taraftarımız benim de Antonio, bu 
numara ve Sevilla için elimden geleni 
yapacağımı biliyor. Benim için böyle 
düşünüyor olmaları gurur verici. 
Antonio'nun numarasının hakkını 

- vermek için daha çok çalışacağım. 


Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı 
garantilemeliyiz. Sevilla gibi bir kulüp 
daima orada olmalı. 


Bir tane seçmek zor çünkü City'deki 
dönemimden çok keyif aldım. İlk 
sezonumda Premier Lig şampiyonluğu 
ve finalde gol attığım Carling Cup'ı 
kazandık. Yabancı bir ülkede yaşamak 
ve oynamak benim için oldukça 
olumlu bir tecrübeydi. 


Aslında keyif aldım (gülüyor). 
Geçmişte o bölgede fazla oynamadım 
ancak Sevilla'daki ilk dönemimde 
Dani Alves'in önünde oynuyordum. Bu 
yüzden onun yerini doldurmaya 
alışmam gerekti. Premier Lig'de hakiki 
bir sağ bek olmama bu tecrübenin 
yardımı dokundu. Artık daha ileride 
oynamaktan memnunum. Tabii 
gerekirse stoperde bile oynarım. 


La Liga'da her hafta elimden geleni 

yapıyorum. Umarım bunu fark ederler. 
Bir Dünya Kupası'nda daha yer almak 
harika olurdu. 


Röportaj Chris Flanagan; Illustration German Aczel 


1990'ların başlarında, Highburn'nin North 
Bank tribünün yerini bir duvar almıştı. 
Taraftarların dönmesinden yalnızca üç maç 
sonra lan Wright onlara özel bir şey sundu. 
Arsenal, Everton karşısında lan 
Wright'ın attığı golle 1-0 öndeydi. 
David Seaman topu uzun oynadı, 
Kevin Campbell ve Gary Ablett 
topa yükselseler de 
dokunamadılar. Arsenal'in yıldız 
santrforu da kaleden 25 metre 
uzaklıkta, yeni tribünün 
hemen önünde topu 

aldı. 

“İlk düşüncem 
topun bizde 
kalmasıydı ancak 
topu Matt 
Jackson'un 
üzerinden 
attıktan sonra tek 
bir şeye 
odaklandığını gördüm” diyor 
Wright FFT'ye. “Tekrar dönmekte 
zorlanacağını düşündüm, bu 
yüzden topu tekrar üstünden 


lan Wright 


Everton'a karşı, Premier Lig, 1993 
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geçirdim. O an ceza sahasına girmiştim. 
Neville Southall topa sert vuracağımı 
düşünmüş olabilir ancak top ayağıma iyi 
oturdu ve üzerinden aşırttım.” 

Southall'un bile saygı duyduğu bir bitirici 
vuruştu. “Neville en iyi kalecilerden birisiydi ve 
daha sonra vuruşumla ilgili güzel şeyler 
söylemesi beni memnun etti” diyor Wright. 
“Bu golün en iyi tarafı bunu hiç 
beklemememdi. Gole gidiyorsanız, ne 

yapacağınızı düşünür ve bunu 
yapmayı umarsınız ancak bu 
tamamen içgüdüseldi ve 
doğal olarak gerçekleşti. 
Taraftarların alkışları 
biraz değişikti. Tekrar 
santra yapıldığında 
hâlâ konuştuklarını 
duyabiliyordunuz. 
Sanırım özel bir şey 
gördüklerini 
düşünüyorlardı. 
Bugünlerde insanlar 
benimle ne zaman 
konuşsa bu golden 
bahsediyorlar.” 
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HARAY KANE 


DAYI! 


NANAY KANI 
DİGER 
FUTBOL TA 


ESİNLENDİ 


Tottenham'ın yıldız forveti için 2017 
muazzam geçti: Milli takımda ve kulüpte 
42 maçta 46 gol. Peki bir NFL yıldızı İngiliz 
oyuncuyu nasil etkiledi? 


ir gözlemcinin raporunda “Hazırlıksız yakalandığında kolayca 

yere düşen, zayıf, fiziksel olarak yetersiz, güçsüz, hareket 

etmeyen, sistem oyuncusu” yazıyordu. Bu rapor Harry Kane'in 

değil, Amerikan futbolu tarihinin en harika oyun 

kurucularından birisi olan Tom Brady'nindi, yani Harry Kane'in 
idolü ve yükselişindeki ilham kaynağı. 

Kane'in de büyük bir yıldız olacağı öngörülmüyordu. Hatta bir 
dönem Tottenham as takımına çıkması bile beklenmiyordu. “14 
yaşındayken durumu tehlikedeydi, kulüpte kalacağı belirsizdi” diyor 
FFT'ye kulübün eski oyuncu gelişimi sorumlusu Chris Ramsey. 

“Başlarda hız konusunda sorun yaşıyordu. Daima yetenekliydi 
ancak ufak bir çocuktu ve her ufak tefek çocuk gibi çıkış 
yakalamakta zorlanmıştı.” 

Silik ve gösterişsiz Kane; koca bir yüreğin, hızı ve gücü alt 
edebileceğini kanıtlamaya çalışan ortalama bir genç futbolcuydu. 

Chingford doğumlu Kane ile kahramanı Brady arasında 16 yaş 
var. Farklı sporlar yapıyorlar, farklı millettenler ve hiç tanışmadılar 
ancak hikayelerinin benzer olması Spurs taraftarları için ilginç. 

Brady, New England Patriots ile zirveye ulaştı, Kane ise zirveyi 
kovalıyor. Çünkü Harry, tıpkı Tom gibi olmak istiyor. > 
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MUHALİFLERE KARŞI MÜGADELE 


Harry'nin eniştesi, kız kardeşinin sevgilisini 
Amerikan futbolu izlemeye davet ettiğinde 
yalnızca farklı bir futbol izleteceğini 
sanıyordu; başka bir şeye vesile olacağından 
haberi yoktu. 

“Nişanlımın evine ne zaman gitsem, 
televizyonda Amerikan futbolu olurdu. Bir 
gün bana kuralları anlattı ve o zamandan 
beri her hafta sonu izliyorum” diyor Kane. 
Brady'i izledi ve oyun kurucu onun kalbini 
çaldı. Amerikan futboluna merak salan biri 
NFL'in en başarılı takımlarından birini 
tutmaya başlamışsa onu “hazırcı” olmakla 
suçlamak kolaydır. İlk bakışta Kane de bu 
şekilde yargılanabilir ancak objektif olmak 
gerekirse onunki başka. 

Brady, henüz NFL koçlarının istediği insan 
üstü atletizme sahip olmadığından sürekli 
küçümseniyor, tecrübe eksikliği kimse 


tarafından hoş görülmüyordu. Brady, tüm bu 


aşağılamalara rağmen tam 5 kez 
SuperBowl'u kazandı ve sayısız rekor kırdı. 
Kendisinden şüphe eden herkes sus pus 
olmuştu. 


Yukarıda Harry Kane, idolü Tom Brady'den etkilendi 
Sağda Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino, Kane'in 


yükselişinde büyük pay sahibi 


26 FourFourTwo.com.tr 


Kaliforniyalı oyuncunun başarıları, ESPN'in 
“The Brady 6” belgeseli ile taçlandırıldı. 
Belgesel, 2000'deki NFL Draft'ında Brady'den 
önce neden 6 oyun kurucu seçildiğini ve 
Tom'un neden doğru seçim olduğunu 
anlatıyordu. 

“Bu belgeseli yaklaşık on kez izlemişimdir” 
diyor Kane. “Kariyerinde yaşadığı zorlukların 
tamamını biliyorum ve ben de benzer şeyler 
yaşadığım için ilham verici olduğunu 
düşünüyorum.” 

Kane de küçük yaştan beri muhalifleriyle 
mücadele ediyor. Arsenal, 8 yaşındaki Harry 
Kane'i Ridgeway Rovers'tan altyapısına 
katmıştı ancak iki yıl sonra onu serbest 
bıraktılar. Watford onu altı haftalık 
denemeye alsa da sonuç çıkmadı. 11 yaşında 
Hornets formasıyla Tottenham'a hat-trick 
yaptıktan sonra da sonunda Spurs'a imza 
attı. 

Şu an Liverpool'da aynı görevi üstlenen, 
dönemin Tottenham altyapı sorumlusu Alex 
Inglethorpe'nin gözetimi altındaki Kane, 
gelişmek için çok çalıştı. Andros Townsend, 
Steven Caulker, Ryan Mason ve Tom Carroll 


“İNSANLARIN KENDİSİNDEN ŞÜPHE 
DUYDUĞUNU BİLİYORDU ANCAK BİR | 
SANİYELİĞİNE BİLE YETERİNCE İYİ E 

OLMADIĞINI DÜŞÜNMEDİ!” 


gibi isimlerin olduğu altyapıda yıldız oyunculardan biri olarak 
gösterilmemesi onu yıldırmamıştı. 

“Oyuncular 14 yaş altı takımına çıktığında kulüplerin bir karar 
vermesi gerekir: ya iki yıllık kontrat yaparsın ya da serbest bırakırsın. 
Kane'in takımda kalıp kalmayacağı son dakikaya kadar kesin değildi” 
diyor 2015'te OPR'ı çalıştıran ve şimdi kulübün teknik sorumlusu olan 
Ramsey. “Onu tutmak için elimden geleni yaptım çünkü fiziksel olarak 
geç gelişse de, duygusal olarak olgundu. Yetenekliydi, harika bir iş etiği 
vardı ve daima dinlemeye, öğrenmeye ve talimat almaya hazırdı. 
Daha da önemlisi kendisine inancı vardı. İnsanların kendisinden şüphe 
duyduğunu biliyordu ancak bir saniyeliğine bile yeterince iyi olmadığını 
düşünmedi.” 

Akademinin antrenör ekibi; Inglethorpe, John McDermott, Tim 
Sherwood, Les Ferdinand ve Ramsey, Kane'i en iyilerin arasına sokmak 
için çalışmalara başladı. 2009'da 16 yaşına giren Kane, kulübüyle burs 
anlaşması imzaladı. 


oltandard 


sama Chartered 


Ya Pe va SİT bana e, 


“YETENEK EKSİKLİĞİMİ ÇALIŞARAK 
KAPATMAYA ÇALIŞTIM” 


Brady de, San Mateo, Kaliforniya'daki Junipero 
Serra Lisesi'nde benzer zorluklar yaşadı. 1.93 
boyunda olmasına rağmen diğerlerine göre 
kısaydı. “En net hatırladığım şey, diğerlerinin 
benden iyi olduğuydu. Daha hızlı, güçlü ve 
fiziksel olarak üstünlerdi” diyor 40 yaşındaki 
oyuncu yeni kitabında (The TB12 Method). 

“Unutulduğumu hissettim. Ancak yetenek 
eksikliğimi çalışarak kapatmaya çalıştım.” 

Brady hiçbir zaman en gözde oyunculardan 
biri olmadı. Babasının hazırladığı videoyu tüm 
üniversitelere göndermesine rağmen 
Michigan Üniversitesi onun için gözlemci 
yollayan tek okuldu. Bill Harris onu izledi ve 
genç Brady'e burs teklif etti. 

2011-2013 arası Leyton Orient, Milwall, 
Norwich City ve Leicester City'e kiralık 
gönderilen Kane'in kararlılığı sarsılmadı. 

İngiliz golcü, alt liglerdeki çamur sahaların 
içinde tutunmayı başarmıştı. Carrow Road ve 
King Power Stadyumu'nda ilk 11'e girmekte 
zorlanınca, yeteneğiyle ilgili söylentiler çıktı. 
Ancak eski takım arkadaşlarından birisine 
göre, alt liglerde edindiği tecrübe onu 
güçlendirdi. 

“Harry Kane geldiğinde bir çocuktu” diyor 6 


yıl önce 17 yaşındaki Kane'in Leyton 
Orient'ten takım arkadaşı Terrell Forbes. 
“Aramıza katıldığında 400'den fazla maça 
çıkmış bir profesyoneldim. Aldığı darbelere 
karşı dayanıklılığıyla dikkatimi çekmişti. 
Yetenek açısından bir yıldız olacağını kesinlikle 
düşünmemiştim ancak bazen öyle bir şey 
yapardı ki şaşardınız. Bir keresinde 
antrenmanda küçük bir alanda maç 
yapıyorduk ve inanılmaz bir röveşata golü attı. 
Donup kalmıştık.” 

Brady 1995'te üniversiteye gittiğinde onu 
kabul eden Harris, artık orada değildi. 
Kendisini bir kez daha koça ve oyun 
kurucusuna kanıtlamak zorundaydı. 
Kendisinden sonra gelen daha şaşalı 
oyuncuların arkasında kalıyordu. Umudunu 
kaybetmeye başlamıştı. Ta ki üniversitenin 
spor psikoloğu Greg Harden, etkileri hâlâ süren 
bir tavsiye verene dek. 

“Sana verilen fırsatları en iyi şekilde 
değerlendir ve bundan daha azını yaparsan 
kendinden utan!” demişti Brady. “Sözleri 
benim rekabetçiliğimi arttırdı, güçlendirdi ve 
yeni planımın çıkış noktası oldu.” 

1999'da Brady, as oyun kurucuydu ve 
Alabama'da Orange Bowl şampiyonu olan 
takımına liderlik etti. 
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“OLABİLECEĞİNİN EN İYİSİ OLMAYA KAFAYI TAKMIŞ HALDEYDİ” 


Harry Kane 14 yıl sonra, 2 buçuk sezon kirada oynadıktan sonra White 
Hart Lane'e geri döndü. Kendisini sert savunmacılara karşı kanıtlamıştı 
ve aynısını Premier Lig'in en iyilerine karşı yapmaya hazırdı. 

Tottenham değişmekte olan bir kulüptü. 16 yıl sonra, kulübün en 
büyük iç saha yenilgisini 2013'te Liverpool'a 5-0 yenilerek alan 
Spurs'te, Andre Villas-Boas kovuldu. Kendisini başkan Daniel Levy'e 
kanıtlama fırsatı Sherwood'a verildi. 

Spurs taraftarları “kendilerinden birisi” olarak kabul ettikleri oyuncu 
için iyi kötü tezahürat yapmaya başlasa da, kimse Villarreal'den 26 
milyon sterlin'lik rekor transfer, Roberto Soldado'nun takımdan 
kesilmesinden memnun değildi. 

“Harry as takıma çıktığında Soldado'nun yerine oynuyordu ve 
taraftarlar bundan memnun değildi” diyor Ramsey. “Ne zaman hata 
yapsa Soldado'nun ismini haykırıyorlardı. Bunun üstesinden gelip, 
başarılı olmaya devam etmesini güçlü karakterine borçlu.” 

2014 yazında Mauricio Pochettino gelince Kane tam anlamıyla 
parladı. Ortaya koyduğu performansla hücumun sorumluluğunu 
almayı başardı. 

Arjantinli teknik adam Kuzey Londra'ya geldikten sonra Kane, 
Spurs'teki 155 maçında 108 gol attı ve 2 kez üst üste Premier Lig Altın 
Ayakkabı ödülünü kazandı. İngiltere formasını ilk kez giydiği 23 maçta 
12 kez ağları sarstı. 2017'de ise hem kulüp hem de ülkesi adına 
inanılmazdı. Ballon d'Or aday listesine girmeyi kesinlikle hak etmişti. 

Spurs'ten eski takım arkadaşı Ryan Mason'a göre, Kane'in 
yükselişinde kendini analiz etmesi ve iş ahlakı büyük rol oynuyor. 

“19-20 yaşlarında onu görseydiniz “Biraz iri, kısa mesafede bile 
hızlı olamaz? derdiniz. Harry de bunun farkındaydı” diyor » 
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HARRY KANE 


Sky Sports'un The Debate programına 
konuşan Hull City orta sahası. 

“Oyununu inceledi. Şimdi ona bakıyorum ve 
fiziksel açıdan zayıf bir yönü olduğunu 
düşünmüyorum. Spor salonu ve antrenman 
sahasındaki çalışmaları, doğru yemekleri 
yemesi, alkol kullanmaması ve olabileceğinin 
en iyisi olmayı kafaya takması başarılı 
olmasını sağlayan etkenlerden yalnızca 
birkaçı.” 

Kane sabırlıydı ancak Brady, ilk NFL şansını 
elde etmek için bir vahşi yaşam fotoğrafçısı 
kadar sabırlı olmalıydı. 

“Çok ince ve sıska” yazıyordu gözlemci 
raporunda. “Kolayca yere düşürülebiliyor. 
Acele etmekten kaçınacak yeteneği yok ve 
güçlü bir kola sahip değil. Topu saha boyunca 
süremiyor ve topu iyi atamıyor.” 

Altıncı raunda kadar tüm takımlar Brady'i 
es geçti. Altıncı raundda ise Patriots 
199'uncu sıradan onu seçti. Dördüncü oyun 
kurucu olduğundan, aradaki farkı kapatmak 
için her cuma sabahın 6'sında güç antrenörü 
Mike Woicik ile hız ve ayak çabukluğu 
antrenmanları yapıyordu. 

Brady'nin ikinci sezonunda, 23 Eylül 
2001'de, as oyun kurucu Drew Bledsoe 
göğsünden ciddi bir sakatlık geçirdi. Brady 
şansını kullandı ve Patriots'u Super Bowl 
zaferine taşıdı. Aradan 16 yıl geçti ve beş kez 
Super Bowl kazanan 40 yaşındaki Brady, hâlâ 
sahalarda. 


“OLABİLECEĞİNIN EN İYİSİ OLMAYI 
KAFAYA TAKMIŞ DURUMDA!” 


Sağda Harry Kane'in gol 
atması için sağ ayak, sol 
ayak ya da kafa fark 
etmiyor 
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“TARİHİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM” 


Brady ve Kane'in benzer hikayeleri burada son 
buluyor, en azından şimdilik. Amerikalı efsane 
her şeyi yaptı, Kane ise kariyerinin başında. 
Şöhreti durmadan artan birinci sınıf santrafor, 
bunu daha da arttırmak için Tottenham ile 
büyük kupalar kazanmanın peşinde. 

Kane'in Brady hayranlığı ise artıyor, özellikle 
de Şubat'ta kazandığı Super Bowl'dan sonra. 
Patriots 28-3 gerideydi ancak Brady bir MVP 
performansı sergileyip, takımına 34-28'lik 
galibiyeti getirdi. Bu Super Bowl tarihinin en 
büyük geri dönüşü! Zira artık “Geri Dönen 
Adam” olarak tanınıyor. 

Kane galibiyetten hiç şüphe duymadığını 
söylüyor. “Arkadaşım “devamını izlemeye 
gerek yok' diyerek devre arasında evine 
gitmek istedi” diyor Spurs'ün 10 numarası. 
“Onu kalmaya ikna ettim ve bunun en iyi geri 
dönüşlerden birisi olacağını söyledim. Tom 
Brady'nin inancına güveniyordum.” 

Brady'e olan güveni Kane'i besliyor ve 
başarıya açlığını arttırıyor. “Brady'nin bir 
hayali vardı ve bunu başardı. Ben de bunu 
yapmak istiyorum. Onun da dediği gibi, siz 
kendinize inanmazsanız kim size inanır?” 

Üst üste kazandığı iki Altın Ayakkabı ve PFA 
Yılın Genç Oyuncusu Ödülü Kane için yeterli 
değil. O daha fazlasını istiyor. Dünyanın en 
iyilerinden Lionel Messi ve Cristiano 
Ronaldo'nun çılgın gol rekorlarını kırmayı, 
hatta Alan Shearer'ın Premier Lig'deki 260 
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gollük mucizesinin üzerine çıkmayı hedefliyor. 
Pochettino'nun fitness programı Kane'i en iyi 
haline getirdi. 

“Daima gelişebilirsiniz” diyor santrfor. 
“Futbolda asla mükemmel olamazsınız ve 
asla “Bu kadar yeter, artık daha sıkı 
çalışmama gerek yok” diyecek bir noktaya 
gelemezsiniz. Bir maçta kötü oynadığınızda 
teknik direktörünüz “Artık Harry Kane'e 
ihtiyacımız yok” diyebilir. Bu yüzden kendimi 
teknik direktörüme her gün yeniden 
kanıtlamaya çalışıyorum.” 

Bu cümle bize “Daima takımın en iyi oyun 
kurucusuymuşum gibi hissetmek istiyorum” 
diyen Brady'den tanıdık geliyor. 

Birisi son dokunuşu yapıyor, diğeri pasları 
veriyor, ancak ikisinin de takımlarındaki 
önemleri aynı. Onlar baskı altında başarılı 
olması beklenen oyuncular; başarısızlık 
kaçınılmaz görünürken, takımlarını 
umulmadık zaferlere taşıyan liderler... 

Brady, Bill Belichick önderliğindeki 
Patriots'ta ilk Super Bowl'unu 24 yaşında 
kazandı. Bunun üzerinden 15 yıl geçti. İkili, 
NFL tarihinin en uzun süre birlikte çalışan ve 
en başarılı koç-oyun kurucu ikilisi. 

Kane-Pochettino ortaklığı da Premier Lig'de 
benzer bir etki yaratabilir mi? Spurs 
taraftarları bunu yalnızca hayal edebilir ancak 
Brady gibi kazanma mantalitesine sahip olan 
Kane, bunu yapmak için çalışmaya devam 
edecek.o 
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“KENDİMİ TEKNİK DİREKTÖRÜME 
HER GÜN YENİDEN 
KANITLAMAYA ÇALIŞIYORUM” 
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TARİHİNİN EN İYİ 
UYUNLARIYLA KAPIŞIYIN 


Manchester City'deki taktiksel evrimin beyni Pep Guardiola, Premier Lig 
şampiyonluğunu kazanmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır 


anchester City, Şubat 2016'da Pep Guardiola'nın 

göreve getirildiğini duyurduğunda, kulübün 

dışındaki beklenti Pep'in hemen Barcelona ve 

Bayern'deki gibi akan atak oyununu oynamasıydı. 

Ancak geçen sezon harika değil, hayal 

kırıklığıydı. İkinci sezonda City'nin ligdeki harika 

başlangıcı, tam olarak nelerin değiştiği sorusunu 
akıllara getirdi. Aslına bakılırsa Pep, takımdaki silahlarına odaklandı ve A 
Planı'na döndü. 

“Neredeyse geçen sezonla aynıyız ancak artık gol atacağımız hissine 
sahibiz” demişti Pep, ekim ayında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup 
ettiklerinde. “Bana neden diye sormayın, daha önce söylediğim gibi 
prensiplerimiz aynı. Tüm ufak ayrıntıları arttırmamız, işleri çabucak ve 
basitçe halletmemiz gerekiyor. Bu tempoyla daha fazla fırsat yaratıyor e İk 
ve daha çok gol atıyoruz.” z 

City, 2016-17'ye de oldukça iyi başlamıştı. İlk altı maçı 4-3-3 
oynayarak kazandılar. Kanatlar oyunu geniş alana yayarken, orta ; J , 
sahada üç teknik oyuncu yer alıyordu: Fernandinho, David Silva ve Kevin a V 
De Bruyne. İlk dört Premier Lig maçına birlikte başlasalar da, bu üçlü e” 
sonraki 34 maçın yalnızca 1'inde beraber oynadı. City sezon sonunda, 3 


şampiyon Chelsea'nin 15 puan gerisinde 3'üncü oldu. Ki E ö J 
Fernandinho'nun cezalı duruma düşmesinin de bunda payı var ancak & 2 e 
City'nin düşüşünün en büyük nedeni Guardiola'nın taktikle oynamasıydı: . 8 e m 3 

Üçlü savunmaya ya da 4-2-3-1'e geçen Guardiola, asıl planından b XX # 
vazgeçmişti. İş 7 < OK O Nİ 
Fernandinho, de Bruyne ve Silva bir kez daha Pep'in orta sahasında e ii X & X & X zl 
yer aldı ancak bu sefer farklı bir diziliş ile: 3-5-2. Guardiola, yeni Xx Xx 
beklerinin yüksek enerjisini kullanmaya kararlıydı. Tottenham'dan Kyle Pi 
Walker, Monaco'dan Benjamin Mendy, Real Madrid'den Danilo, kanatta | K X 
sürekli bindirme yapıp geri dönecek dinamizme sahip olmayan geçen , m * m 


sezonun emektar isimlerine göre büyük bir ilerlemeydi. » 
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3-5-2'nin sorunu, Raheem Sterling ya da Leroy Sane'ye ilk 11'de yer 
bulunamamasıydı. Sergio Agüero ve Gabriel Jesus birlikte tehlikeli 
olsalar da City, iki hızlı kanat oyuncusunun oyunu geniş alana 
yaymasının eksikliğini hissediyordu. 

Bunun üzerine tekrar düşünüldü ve Guardiola 4-3-3'e dönüp, Sterling 
ile Sane'yi ilk 11'e geri aldığında City'nin yıkıcı hücum gücü geri döndü. 

City aslında ileride beşli oynuyor. de Bruyne, Sterling, Silva, Sane ve 
Agüero'nun atak beşlisi, Herbert Chapman'ın 90 yıl önceki meşhur W-M 
dizilişini andırıyor. Kanatlar oyunu geniş alana yayarken, Guardiola'nın 
hücum hattı rakibin dört savunmacısının iki tarafındaki beş kanalı da 
kullanabiliyor. Kanat oyuncuları onları birbirinden ayırınca Silva ve de 
Bruyne için bir boşluk oluşuyor. Onlar da bu boşlukları ara paslar ya da 
hızlı koşularla değerlendiriyor. 

Ancak bu sezon City'nin sistemindeki en ilginç durum sağ ve sol taraf 
arasındaki fark. Mendy'nin sakatlığının ardından sol tarafta gerçek bir 
sol bek eksikliği oluştu, burayı da Fabian Delph doldurdu. 2016-17'de 
Guardiola'nın kullandığı taktiklerden birine dönersek, Delph genelde 
orta sahaya doğru kayıyor, böylece Sane sol kanattaki tek oyuncu 
oluyor ve daima dışarıda kalıyordu. 

Sağ kanatta ise durum farklı. Kyle Walker daima bindirme yapıp, 
çizgiye inmeyi düşünüyor. De Bruyne ise harika bir ortacı, topla çizgiye 
kadar indikten sonra Beckham'ınkileri andıran bir orta ile topu içeriye 
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yolluyor. Böylece Sterling, Sane kadar kanatta kalmıyor ve sahada daha özgür hareket ediyor. 

“Benim için harika oldu, özellikle de temel ve basit konularda” diyor menajeri hakkında Sterling. 
“Basit şeyleri en iyi şekilde yapmanız için çabalıyor. Onun dehası bu ve işe yarıyor.” 

Rakip savunma yerleşmemişken “fazladan” bir pas atılan bu oyun stilinden en çok yararlanan 
Sterling gibi duruyor. Oyuncuların şut çekmesini beklerken, onlar daha net bir gol pozisyonu için 
boştaki takım arkadaşlarına pas atıyorlar. City, Premier Lig'deki 20 takım arasında ceza sahasından 
şutlarda en yüksek orana sahip takım; yani son vuruşu yapmadan kaleye olabildiğince yaklaşmaya 
çalışıyorlar. Bu gerçekten de Pep'in zirvesi. 

Ekibin bu formu ne kadar sürdürebileceğini göreceğiz ancak kış boyunca bu seviyeyi korumanın 
zor olacağı aşikar. Maçlar yoğunlaşıp ve sakatlıklar artarken şu an oynadıkları ve Premier Lig 
tarihinin en iyi oyunlarından sayılan performanslarını korumaları kolay olmayacaktır. 

Guardiola; Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan'ı bir noktadan sonra rotasyona sokacaktır. De 
Bruyne, Sterling, Silva, Sane ve Agüero'lu bu mükemmel hücum hattı durdurulamaz görünüyor. Şu 
bir gerçek ki Pep, Premier Lig'de çoktan iz bıraktı!& 


“BASİT ŞEYLERİ EN İYİ 
ŞEKİLDE YAPMANIZ İÇİN 
ÇABALIYOR. ONUN DEHASI BU 


VE İŞE YARIYOR!” 
RAHEEM STERLİNG 
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Çok sevdiği büyükbabasının ölümünün ardından Juan Mata, insanların 
yaşamını futbol aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen “Common Goal” 
isimli derneğin kurulmasına öncülük edenlerden biri oldu 


Röportaj Andrew Murray Portraits Jon Shard 


FOURFOURTWO: Daha önce Common Goal diye bir 
şey duymamıştık. Bu fikir nereden çıktı? 

JUAN MATA: Her şey “Street Football World” adlı 
yardım derneğinin CEO'su Jurgen Griesbeck ile 
tanıştığımda başladı. Jurgen 15 yıldır dünyadaki 
toplumsal gelişmeleri iyileştirmek için futbolu aracı 
olarak kullanıyor. İki yıldan uzun zamandır 
futbolculukta kazandığım statüyü kullanarak topluma 
yardım etmeyi düşünüyordum. Aklımın bir köşesinde 
hep bir gün kendi derneğimi kurmak vardı. Ancak 
Jurgen'le konuştuktan sonra Common Goal ile 
çalışmaya başladım. Maaşımın yüzde Vini vermek ve 
diğer oyuncuları bu konuda teşvik etmek, yardım 
etmenin en kolay, direkt ve net yoluydu. Her şey 
gelişen dünyadaki insanlara yardım etmeyi istememle 
başladı. 


FFT: Bu iş seni tahmin ettiğin kadar mutlu etti mi? 
JM: Yaşadıkça dünyada olan bitenle ilgili daha bilinçli 
hale geliyoruz. Futbol birçok insan için bir yaşam stili. 
Bu sporun bana ve aileme verdiklerinin farkındayım. 
Sevdiğim iş aracılığıyla başka insanların hayatını 
iyileştirmeye çalışmak güzel bir şey. 


FFT: Bu işte ailenin, özellikle de dünyayı gezdikten 
sonra İzlanda'da yaşamaya başlayan kız kardeşinin 
payı var mıydı? 

JM: Paula tutkulu bir insan. Toplum dayanışması için 
yaptıkları benim için de referans noktası oldu. Elbette 
bunun temellerini bizi böyle yetiştiren ailemiz atmıştı. 
Bilemiyorum, hayatta bazı şeyler diğerlerinden daha 
önemli. Daha iyi olabileceğini bildiğim bir toplumun 
parçasıyım ve futbolun “daha iyi” için büyük bir rol 
oynayabileceğini düşünüyorum. 


FFT: Büyükbaban Manuel'den “futbolcu olmanı 
sağlayan kişi” olarak bahsedebilir miyiz? 


JM: Kesinlikle! O benim için her zaman ilham kaynağı. 


FFT: Şubat ayında büyükbabanı kaybetmiş olman 
Common Goal projesine dahil olmanda ne kadar 
etkili oldu? 

JM: Evet, biraz o da var. Çocukken beni her 
antrenmana o götürürdü. Tüm maçlarıma gelir ve 
profesyonel futbolcu olmam için yapmam gereken ne 
varsa öğretirdi. Futbolu sadece bir spor olarak değil, 
aynı zamanda insanları bir araya getirebilen 
toplumsal bir birleşme olarak görürdü. Ölümü ailemiz 
için büyük bir darbe oldu. 


JUAN HATA 


FFT: Juventus savunmacısı Giorgio Chiellini 
desteğini sunmak için Common Goal'ün sitesine 
e-posta yolladığında ne hissettin? 

JM: Bu inanılmazdı. Jurgen beni aradı ve bir e-posta 
aldığını söyledi. “Bu gerçek mi yoksa bir şaka mı 
bilmiyorum, ama yarın FaceTime yapıp kim olduğunu 
öğreneceğim” demişti. Aradık ve Giorgio'ydu! 
İnanamamıştım. Bununla reklam yapmak istemiyordu 
ancak diğer futbolculara bize katılabileceklerini 
gösterebileceğimizi düşündüm. Onu çok az 
tanıyordum. Sahada yalnızca birkaç kez karşılıklı 
oynamıştık. Bu şekilde doğrudan iletişime geçmesi 
bana onur verdi. 


FFT: Menajerlerin, basın mensuplarının ve 
taraftarların yarattığı kaotik dünyanın içinde bu 
projenin varlık gösterebilmiş olması seni şaşırttı mı? 
JM: Doğrusu bu hiç yaygın bir durum değil. Toplumsal 
meselelerle ilgili konuştuğum futbolcu arkadaşlarım 
olmuştu ama Giorgio'nun yanı sıra Mats Hummels”ı da 
tanımıyordum ve ilk gönüllülerden birisi o oldu. 
Toplumsal vicdanı onu bu işin bir parçası yaptı. 
Futboldaki tüm basmakalıp işlere rağmen, önceliğin 
insan olduğunu gösterdik. Bir baloncukta yaşamak 
kolay. Önemli olan dünyanın en yaygın sporunu 
toplumsal fayda için kullanabilmek. 


FFT: Bu yaz Hindistan'a gitmiş olman hayata 
bakışında değişiklik yarattı mı? 

JM: Köşe yazılarında ya da belgesellerde sağlık 
hizmetlerinin eksikliği, temiz içme suyuna erişimle 
ilgili şeyler okur, görür ya da duyarsınız ancak 
orada tecrübe ettiğiniz şey çok daha farklı. Orada 
uçları görüyorsunuz; büyük bir ekonomik fırsatın 
yanında olağanüstü bir fakirliği... Beni en çok 
etkileyense zengin- yoksul ayrımı olmadan herkesin 
ruhsal zenginliğe sahip olmasıydı. Orada Street 
Football World'ün desteklediği kuruluşlardan 
birisini gördüm. The Oscar Foundation, Mumbai'ın 
varoşlarına futbolu getirmek ve sokaktaki çocukları 
eğitmek için sporu kullanmaya çalışıyor. Bir projeyi 
destekleyecek ve diğerlerinin de desteklemesini 
bekleyecekseniz, bunu bizzat tecrübe etmeniz 
önemli. Böylece çabanızı doğru noktaya 
odaklayabilirsiniz. 


FFT: Oradan paylaştığın fotoğraflar da hiç fena 


değildi... Futbolcu olmasan fotoğrafçı olur muydun? 
JM: Fotoğrafçılık mı (gülüyor). Fotoğraf çekmeye » 
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“DİR BALONCUKTA YAŞAMAK | 
KOLAY. ÖNEMLİ OLAN DÜNYANIN 
EN YAYGIN SPORUNU TOPLUMSAL 

- FAYDA İÇİN KULLANABİLMEK!” 


e e 


Sağda 

Real Madrid yedek 
takımında 10 gol attığı 
sezonun ardından 
2008'de Valencia'ya 
transfer olan Mata, ilk 
sezonunda Copa del Rey/'i 
kazandı 


bayılıyorum ama bu sadece bir hobi. Sevgilimle birlikte, ziyaretimizi 
kaydetmek ve Oscar Foundation'ın neler yaptığını göstermek için 
birçok fotoğraf çektik. Profesyonel fotoğrafçı olma gibi bir niyetim 
yok ama etrafınızdaki dünyayı göstermek için mükemmel bir yol. 


FFT: Bu çalışman Ulusal Futbol Müzesi'nde sergilenecekti. Ne oldu? 
JM: Evet. Birkaç gün önce bitti. Yeni yılın ilk günlerinde Leica Store 
Manchester ve Tapeo & Wine isimli restoranda yer alacak. 


FFT: Fotoğraflarının sergilenmesinden onur duyuyor olmalısın... 
JM: Bu farkındalık sağlamanın bir başka yolu. Böylelikle daha çok 
insan Common Goal'ü bilecek. Bunun için “Fotoğraflarıma bakan şu 
insanlara bakın, bu harika bir sanat eseri yarattım” demiyorum. 
Sadece Common Goal'e bir kez daha yardım etmek istedim. 


FFT: Kendini özel ya da farklı görüyor musun? Ya da bir idol olarak? 
JM: Projede yer aldığım için mi? 


FFT: Evet, birçok insan seni örnek alıyor... 

JM: Hayır hayır. Daima birilerinin ilk olması gerekir. Birisinin bunu 
başlatması önemliydi ve bu ben oldum. Bunu futbol için, Street 
World Football, Common Goal ve insanları birleştirmek için yaptım. 
İnanın gösteriş meraklısı değilim. 


FFT: Futbolda hangisi daha önemli: Vücut mu yoksa akıl mı? 
JM: Güzel soru. Vücudunuz hareket eder ve aklınız düşüncelerinizin 
sınırlarıyla çalışır. Sahada lider olmak için aklınızın çalışması lazım. 
Tersi durumda da böyle. Aklınızda olan şeyler temelinizdir. Bir 
şeyler denemek için özgüvene 

ihtiyacınız var. 


FFT: Birçok kişi futboldaki en iyi adam olduğunu 
söylüyor. Common Goal'ün yanı sıra Real Oviedo'ya 
yaptığın yardımlar da var... 

JM: O şehrimin ve kalbimin takımı. #3 
FFT: Yine de para bağışladın. Futbolun “İyi 
Adam”ı mısın? 

JM: İmkanı yok (gülüyor). Benden çok daha iyi 
olanlar var. Oviedo'da finansal sorunlar vardı. W) > 
Şehirde büyüdüm, Oviedo altyapısında 4 / e SEM 
yetiştim. Yardım ettim çünkü arkama 704 
yaslanıp hiçbir şey yapmasaydım kulüp yok 7 | 

olacaktı ve halk takımını kaybedecekti. Bu 
kabullenebileceğim bir şey değil. Bakın 
şimdi La Liga'ya tekrar çıkabilmek için 
mücadele ediyorlar. 


ENS 


SUAN MATA 


FFT: Emekli olduktan sonra ne yapacaksın? 

JM: Açıkçası bilmiyorum. Bir süre önce “Teknik direktör olacak 
mısın?” diye sorsaydın, “Kesinlikle hayır” derdim ama şu an emin 
değilim. Common Goal'ün bir parçası olarak kalmak istiyorum. Bu 
beni tamamlayan parça. 


FFT: Futbolla ilgili ilk anın ne? 

JM: Oviedo'ya taşınmamızdan önce, babamın profesyonel 
futbolcu olduğu Salamanca'daki antrenmanına gitmemdi sanırım. 
Kız kardeşim de benim gibi Burgos yakınlarında doğdu. Evin 
etrafında hep büyük bir topla oynardım. Annem bundan nefret 
ederdi! 


FFT: Seni evden çıkarıp, takıma vermekten memnun olduğuna 
eminiz! 

JM: Hiç şüphen olmasın! Daha sonra Oviedo'nun yerel ekibi La 
Fresneda'da oynamaya başladım, ardından da Juventud Estadio... 
Burada takım için oynamayı ve alacağım pozisyonları öğrendim. 12 
yaşımda Real Oviedo'ya geçmem, aldığım en iyi kararlardan biriydi. 


FFT: Birkaç yıl sonra Real Madrid'in seninle ilgilendiğini 
öğrendiğinde aklından neler geçti? 

JM: ok olmuştum! Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynamak benim 
için doruk noktasıydı. Real Oviedo, Asturias”ın en iyi takımıydı ve 
tüm arkadaşlarım onları destekliyordu. “Olabilecek en iyi şey bu” 
diye düşünüyordum. Ardından Real Madrid ve ülkedeki diğer 
takımlar benimle ilgilendi. İnanamıyordum. İspanya'nın dört bir 
yanındaki turnuvalarda onlara karşı oynamıştım ve oyuncularının 
daima benden iyi olduklarını düşünmüştüm. Daha yakışıklı ve 
kesinlikle daha uzun (gülüyor). Beyaz formayı girmek inanılmazdı. 
15 yaşında ailenizden ve dostlarınızdan ayrılmak kolay değil, en 
başından itibaren zordu ancak Madrid'e transfer olmanın benim 
için en iyisi olduğunu biliyordum. 


FFT: Ben de bir yıl İspanya'da yaşadım. İlk bir ay hayatımın en 
zoruydu... 

JM: 0 dönem 15 yaşındaki bir genç gibi davranmıyordum. Yurtta 
yaşamak, kendi başının çaresine bakmak, yetişkinlerin kurallarına 
uymak ve bir yandan derslerine çalışmak nasıl bir kişi olduğunuzu 
öğrenmenizi sağlıyor. Yeni tanıştığın arkadaşlarla baş başasın. 
Kritik bir yaşta kişiliğinizi öğreniyor ve bunu geliştiriyorsunuz. 
Madrid'de edindiğim arkadaşlarımla hâlâ konuşuyorum. 


FFT: Neden 2007'de Valencia'ya gittin? 

JM: Real Madrid'le olan sözleşmem bitmişti. Valencia'dan aradılar, 

bana olan güvenlerinden ve as kadrolarında olacağımdan 

bahsettiler. Riskli bir karardı ancak orada dört harika sezon 
geçirdim. Mestella'da çok fazla geliştim ve Şampiyonlar 
Ligi'nde oynayarak profesyonel olmanın nasıl bir şey olduğunu 
anladım. 


FFT: Chelsea de aynı şekilde. Mavilerle 2012'de 
Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kader miydi? 
JM: Şüphesiz. Chelsea'nin her bir saniyesini 
yaşadım ve keyif aldım. İlk yıl: Şampiyonlar 
Ligi ve FA Cup. İkinci yıl: Avrupa Ligi. Yılın 
oyuncusu seçilmiş ancak Şampiyonlar 
Ligi'ni kazanmak... Vay canına! Son 16'nın 
ilk maçında Napoli'ye 3-1 yenildiğimizde 
hepimiz elendiğimizi düşünmüştük ancak 
geri döndük. 
Camp Nou'da ilk yarı bitmeden 2-0 
gerideyken bir kez daha her şeyin bittiğini 
düşünmüştük. Finale çıkana kadar sanki 
önümüzde bir sürü engel varmış gibi (op 


FourFourTwo.com.tr 37 


JUAN HATA 


hissederek üzerimizde bir baskı yaratmış olsak da sonunda 
kazanmayı başardık. 


FFT: Gary Neville'ın, Fernando Torres'in uzatma dakikalarındaki 
golüne verdiği müthiş tepkiyi biliyor musun? Ofiste o videoyu 
defalarca izledik... 

JM: Biz de bunu çok duyduk. Fernando çok önemli bir gol atmıştı. Bir 
gol atmaları durumunda turu geçeceklerinden, Barça'nın tüm 
oyuncuları ilerideydi. Gerçekten de seyircilerin bağırışlarını duydum. 
Daha sonra Neville” duyunca da harika bir sesi olduğunu anladım 
(gülüyor)! 


FFT: Peki ya final? 

JM: Thomas Müller 83'üncü dakikada gol attığında kesinlikle 
kaybetmiştik! Bayern Münih'in kendi sahasında, top kaleye girmeden 
önce direğe çarptığındaki sesi asla unutmayacağım. Ancak böyle 
bitemezdi, kazanacaktık! Kader, Chelsea'nin şu ana kadarki ilk ve tek 
Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolu gösteriyordu. 


FFT: Penaltı atışlarında ilk penaltıyı kaçırdığında bile mi? 

JM: O penaltıyı kaçırmak, maçı kazanacağımız anlamına geliyorsa, 
bin kez daha kaçırırdım! Tabii o an kazanacağımızdan emin değildim! 
Fırsatı kaçırdığımızı düşündüğüm anda beni bataktan çıkaran Petr 
Cech oldu. 


FFT: FA Cup finali dahil, tüm o harika anılardan sonra Stamford 
Bridge'den ayrılmak zor oldu mu? 

JM: Evet. Yalan söyleyemem. Kulübün, oyuncuların ve taraftarların 
bana hep gösterdiği ilgiden ötürü karışık bir dönemdi. Önceki kadar 
fazla oynamıyordum, daha önce yaşamadığım bir durumdu. Bir 
kulüpte mutluysanız, ayrılma kararı almak zordur ancak herkes için 
en iyi çözüm olduğuna inanıyorum. Manchester United kulübe iyi bir 
teklif yaptı, ben de başka bir büyük kulübe imza attım. 


FFT: Transferinin ardından herkes Jose Mourinho ile olan ilişkini 
konuşuyordu. Ardından United'ın başına geçti. Ne düşünüyordun? 
JM: Ne mi düşünüyordum? İlk olarak, basının dediğinin aksine 
onunla kişisel bir sorunum yoktu. Ayrıca takıma katabileceklerimi 
göstermek ve kendimi kanıtlamak istedim. Önemli olan konuşmanızı 
sahada yapmanız. Kariyerimde doğrudan hallettiğim için gurur 
duyduğum bir zorluktu. 


FFT: 2016'da Leicester ile oynadığınız Community Shield maçında 
takıma yedekten dahil olup, daha sonra oyundan alınmanın 
ardından aynı hikayenin ortaya çıkması sinirlerini bozdu mu? 

JM: Evet bozdu. Mourinho'nun o değişikliği yaparkenki düşüncesini 
anlamak için onu tanımanız gerekir. Bir saat geçtiğinde oyuna 
girmiştim ve kazanıyorduk. 6 değişiklik 

hakkından geriye bir tanesi kalmıştı. Zaman 

geçirip, oyunu dağıtmak istedi. O faydacı ) 


birisi. Bunu kendisi de söylüyor. “Topu 

alırlarsa ceza sahasına uzun oynayacaklar, o 
zaman en ufak adamımı çıkarayım” diye 
düşünüyordu. Bunu anladım çünkü değişikliği 
yapmadan önce bana böyle söylemişti. Ancak 
Chelsea'de olanlardan ötürü, medya geçmişi 
deşti. Kazandığımız için mutluydum. Değişikliği 
yapmak için nedenleri vardı ve bunu sorgulamam. 


FFT: Geçen sezon kazandığınız üç kupadan en önemlisi hangisi? 
JM: Kesinlikle Avrupa Ligi çünkü United bunu hiç kazanmamıştı. 
Manchester'daki dehşet terör saldırısının hemen ardından kupayı 
kazandık. En azından aynı şehri paylaştığımız insanları az da olsa 
mutlu edebilecektik. Ayrıca bu kulübün temeli olan Şampiyonlar 
Ligi'ne dönmemiz için bir fırsattı. 
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Sağdan saat yönünün tersine Dünya Kupası'nı kazandıktan iki yıl sonra, penaltıyı 
kaçırsa da 2012'de Avrupa Şampiyonu oldu; vitrinine daha sonra mayıs ayında 
Manchester United ile kazandığı Avrupa Ligi madalyasını ekledi; Common Goal'ün bir 
parçası olarak Hindistan'ı ziyaret etmeden önce 


FFT: Sık sık konserlere gidiyorsun ve şehirde sosyalleşiyorsun. 
Manchester'daki saldırılar bölgeyi değiştirdi mi? 

JM: Şehrin tepkisi inanılmazdı. Manchester ırk, din, siyasi görüş veya 
futbol takımı fark etmeksizin bir araya geldi. Herkes o an birbirine 
yardım etti. Bu, şehirde birlik ve insanlık olduğunu; dünyada kötü 
insanlardan çok, iyi insanlar olduğunu gösterdi. 


FFT: Bizim edindiğimiz izlenim de bu... 
JM: Herkes çok sıcakkanlı. O gün, bunun en güzel örneği. 


FFT: Bu sezona geçelim. Romelu Lukaku ile nasıl bir uyum 
yakaladınız? 
JM: Onu Chelsea'den tanıyorum ve ikimiz de Norwich ile 
SX içeride oynadığımız maçta ilk kez forma giymiştik. O günden 
bu yana uzun zaman geçti ve çok fazla gelişti. o, koca bir 
yüreğe sahip, harika bir adam ve bizimle olduğuna çok 
mutluyum. Soyunma odası için harika birisi ve sahada 
sadece golleri ile değil, iş ahlakı ile de bizlere yardım ediyor. 


© 


) 


FFT: Peki ya diğer santrafor Zlatan Ibrahimovic? 
JM: Biraz onu andırıyorsun! 


>) 
Rİ 
a 


Fotoğraf Juan Mai 


“TLATAN IBRAHIMOVIC FUTBOL TARİHİNİN 
BÜYÜK BİR PARÇASI. SAKATLIKTAN 

GERİ DÖNÜŞÜNE BİR BAKIN. BUNU YAPMAK İÇİN 
ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER LAZIM” 


FFT: Kabul! 

JM: Ancak Zlatan... Vay canına! Ne diyebilirim ki? Futbol tarihinin 
büyük bir parçası. Göründüğü gibi birisi. Soyunma odasında daima 
şaka yapıyor. Hele şu kendisi hakkındaki ironik konuşmaları! 
Sakatlıktan geri dönüşüne bakın. Bunu yapmak için çok güçlü bir 
karakter lazım. Tamamen zinde olduğunda bize çok şey katacak. 


FFT: Onunla ilgili bir anın var mı? 

JM: Transferi sezon arasında gerçekleşti, bu yüzden antrenman 
sahasında malzemecilerle tek başınaydı. Onunla daha 
tanışmamışlardı ve sırf yürüyüşünden ötürü doğrudan saygınızı 


JUAN HATA 
air 


kazanan birisi (göğsüne yumruk atıyor). Zlatan malzemecileri 
baştan aşağı süzüp: “Umarım Tanrı'nın geldiğini biliyorsunuzdur” 
demiş. Malzemeciler de buna ne cevap vereceklerini bilemeyip 
soğuk terler dökmüş. Ardından Zlatan gülmekten kırılmış. 

Bunu hep yapar. 


FFT: Milan'dayken Gennaro Gattuso ona şişe kapağı atıyormuş. 
Zlatan da bunu kesmezse onu en yakın çöp kutusuna atacağını 
söylemiş. Gattuso da durmamış... 

JM: Onu çöp kutusuna mı atmış? 


FFT: Aynen öyle! 
JM: İşte bu Zlatan (gülüyor)! 


FFT: Biraz da İspanya'dan bahsedelim. 2010 Dünya Kupası ve Euro 
2012'yi kazanan takımın bir parçasıydın ancak son Dünya 
Kupası'nı kaçırdın. Sence bu sene Dünya Kupası kadrosunda yer 
alacak mısın? 

JM: Kesinlikle. Rusya'ya gitme isteğimi ve güvenimi kaybetmedim. Hâlâ 
Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan oyuncuyum. Ayrıca 
artık daha fazla tecrübeliyim. O dönemde, İspanya tarihinin en iyi 
jenerasyonuna sahiptik ve o takımın bir parçası olduğum için şanslıydım. 
Alttan gelen genç oyuncular da var ancak kariyerimde harika bir 
dönemde olduğumu hissediyorum ve Rusya'ya gitmek istiyorum. 
Julen'in (Lopetegui, İspanya Teknik Direktörü) beni alacağına eminim. > 
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FFT: Dünya Kupası'nı mı yoksa Avrupa Şampiyonası'nı 

kazanmak mı? 

JM: Dünya Kupası kıyaslanamaz bile. İspanya, Euro 2008'i kazanıp 
hiç kimsenin başaramadığı bir döngüye başlamıştı. Dünya Kupası'nı 
kazanmak tarif edilemez. Kariyerimin en mutlu anıydı. 


FFT: Euro 2012'de attığın #üncü gol de buna dahil mi? 
JM: O da inanılmaz. Oyuna yeni girmiştim ve altın dönemimizdeki 


4-0'lık galibiyetin üzerine adeta çileği koymuştum. 


FFT: Futbol dışında kendini nasıl rahatlatıyorsun? 


JM: Sosyal hayatımda futboldan uzaklaşmak benim için çok önemli. 


Seyahat etmeyi, ailemle zaman geçirmeyi, fotoğraf çekmeyi, müzik 
dinlemeyi, film izlemeyi ve özellikle Nick Hornby'nin kitaplarını 
okumayı seviyorum. 


FFT: En son hangi filmi izledin? 

JM: 100 Metre adında bir İspanyol filmi. Başrolde Dani Rovira 
oynuyor ve gerçek bir hikaye. Doktorların 100 metre bile 
yürüyemeyeceğini söylediği, doku sertleşmesi hastalığı olan bir 
adamı konu alıyor. İnanılmaz bir hikaye. 


“7 
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“BEN BİR PROFESYONELİM. AYRICA FUTBOL BENİM HAYATIM, TUTKUM... 
KENDİMİ BU SPORA TAMAMEN ADADIM ANCAK FUTBOLDAN FAZLASI DA VAR” 


FFT: Son olarak, futbol senin için ne ifade ediyor? 

JM: Mutluluğu, keyfi ve sağlıklı bir yaşam tarzını. İnsanları 
gördüğüm herhangi bir şeyden daha fazla birleştiriyor. Futbol 
kazanmaktan, kaybetmekten hatta oynamaktan daha fazlası. 
İnsanları daha iyi yapma fırsatı tanıyan fantastik bir spor. Kim 
olduğun, ne yaptığın ya da nereden geldiğin önemli değil, herkes 
en iyi olmayı deneyebilir. 


FFT: Liverpool'un efsane teknik direktörü Bill Shankly'nin meşhur 
sözünü duymuşsundur: “Futbol ölüm kalım meselesi değildir, 
bundan daha mühim bir şeydir...” 

JM: Evet, duymuştum. 


FFT: Katılıyor musun? Sanırım aynı fikirde değilsin... 

JM: Hayır, haklısın. Jorge Valdano (1986'da Arjantin ile Dünya 
Kupası'nı kazanan eski Real Madrid forveti) bir keresinde “Futbol, 
dünyadaki en önemsiz şeylerin en önemlisi” demişti. Benim için 
futbol maçını kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli şeyler var. 
Aile, arkadaşlar ve sağlık. Bunların hepsi göreceli. Ben bir 
profesyonelim. Bu benim hayatım, tutkum... Kendimi bu spora 
tamamen adadım ancak futboldan fazlası da var. & 
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DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK 
TEDİİNİ GÖSTERİYO 


Brezilyalı oyuncu Barcelona'da arka planda kaldığını hissetti. 
Bu yüzden de PSG projesine önderlik etmek için Messi ve Suarez'den ayrıldı. 
Ancak bu kolay bir ayrılık olmadı 


eymar, kendisine en çok ihtiyaç duyulduğu sırada 
Barcelona'yı kurtardı. Şampiyonlar Ligi son 16 
aşamasının ikinci maçında PSG ile 
karşılaşıyorlardı. 88 dakika geride kalmıştı ve ilk 
maçtaki 4-0'lık mağlubiyeti telafi etmeleri için üç 
gole ihtiyaçları vardı. Kimse inanmazken Neymar 
inandı. Önce harika bir frikik golü attı, ardından 
sakin bir şekilde penaltıyı gole çevirdi. Son olarak da uzatmaların 
beşinci dakikasında, Sergi Roberto'ya enfes bir asist yaptı ve imkansız 
geri dönüşü gerçekleştirdi. 

Geri dönüşten ne şekilde etkilendiğini sosyal medya hesaplarından 
paylaşan İspanyol yorumcu Alfredo Martinez, FFT'ye “Messi baba, 
Neymar ise oğlu; bir gün oğul, babanın yerine geçecek” demişti. 
“Gelecek iki yıl Messi yavaş yavaş kenaraya çekilirken, Neymar onun 
yerine takımın önderi olacak.” 

Camp Nou'daki bu maçın ardından tüm köşe yazıları Neymar'a 
adanmışken, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü başkasınındı: 
Lionel Messi, reklam panolarının üzerine çıkıp bir kolunu kaldırmışken, 
taraftarlar ona adeta tapıyordu. 

Neymar, Barça'daki en iyi maçında bile Arjantilinin gölgesinde 
kalıyordu. 25 yaşındaki oyuncu belki de o an takımdan ayrılmaya karar 


> 
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vermişti. Ballon d'Or kazanacaksa, bunu Katalonya'nın dışında > ye 2 N 
yapmalıydı. Yazın, ılık bir mart gecesinde tek başına elediği takıma ey X A 
transfer olması, futbol dünyasını beklenenin ötesinde değiştirdi. 222 e 2 5 
milyon euro'luk transfer bedeliyle, zaten şişmiş olan transfer piyasası, Si i Ny d v2 il 
artık patlamak üzereydi. be mii 
Brezilya gazetesi O Globo'nun köşe yazarı Carlos Eduardo Mansur, MK X 
bunun riskli bir transfer olduğunu söyledi. “Neymar'ın Paris'e gitmesi, Ke & KR e 
kariyerinde yeni hedefleri olduğunu gösteriyor: Bir projeye önderlik >< z x vi ik. AN | 
etmek, seviye atlamak isteyen bir kulüpte sembol olmak ve dünyanın O me) ; e i ? 
en iyi oyuncusu olmak için mücadele etmek.” Ew Xx pi 
“Neymar gibi idoller için bu teklif paradan çok daha fazlası. Takımın Be? X Xx X 
istedikleri dizilişe göre oynaması, her hamlenin onların özellikleri si « 
doğrultusunda yapılması gibi şeyler onları cezbeder. Zira Neymar, & a 
PSG'den daha büyük bir oyuncu!” XX & 
Söylentilere göre, PSG Finansal Fair Play'e takılmamak için; Julian i ; 
Draxler, Lucas Moura, Angel Di Maria ve Edinson Cavani'yi satacak.» x | 
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Uruguaylı forvetin bu listede olması öğretici bir durum. Eylül ayında 
Lyon'u 2-0 yendikleri maçta Neymar ve Cavani, penaltıyı kullanmak 
için tartıştı. İddialara göre penaltıyı kullanan ve kaçıran Cavani, 
Neymar'a “Kim olduğunu sanıyorsun?” demişti. 

“Neymar PSG'nin patronu değil” diyor eski Birmingham City ve 
Fransa Milli Takımı forveti Christophe Dugarıy. “Yakında antrenmanları 
yönetip, takımı seçecek. Neler oluyor?” 

Ayrıca bu tartışmadan etkilenen yalnızca Güney Amerikalı forvetler 
değil. Aynı zamanda bu tartışmaya dahil olmak istemeyen PSG teknik 
direktörü Unai Emery de tartışmanın dargınları arasında. Fransız 
basını, “ilişkilerin tamamen kesildiğini” ve teknik direktör ile yıldız 
oyuncu arasında bir “uçurum” olduğunu söylüyor. 

Neymar, kasım ayında Brezilya'nın İngiltere ile Wembley'de 
oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında, gözyaşları içerisinde 
PSG'de mutsuz olduğu iddialarını yalanladı. Ancak Brezilyalıyı 
duvarlarına asabilecekleri bir ödül olarak gören rakip savunmacıların 
sayısı azalmadı. Ekim ayında Marsilya'ya karşı oynadıkları maçta, 
Lucas Ocampos'un kendisine yaptığı faulün ardından tepki verdi. 
Arjantinli orta saha da kendisini yere atıp, Neymar'ın ikinci sarıyla 
oyundan atılmasına sebep oldu. 

Santos'taki son birkaç ayında ortaya çıkan bu aksilik, PSG tarafından 
toparlanamadı. Her ne kadar Barcelona gibi dünya yıldızlarıyla dolu bir 
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takım olsalar da takımdaşlık bilinci henüz tüm futbolculara sirayet 
etmemişti. Neymar için beklenmedik bir şekilde Real Madrid de fırsat 
kollamaya devam ediyor. Hatta bir köşe yazarı, Neymar'ın “İkinci Luis 
Figo vakası” olabileceğini yazdı. Real'in kaptanı Sergio Ramos'un da 
ona göz kırpması fazla uzun sürmedi. 

“En iyilere sahip olmak isterim ve Neymar'ın da onlardan birisi 
olduğu kesin” demişti Real'in stoperi. “Belki de direkt olarak Real 
Madrid'e gelmek yerine, PSG'ye gitmek onun için daha kolaydı. Bunlar 
kişisel tercihlerdir ve ne olacağını asla bilemezsin çünkü futbol sürekli 
değişir. Gelmek isterse şimdiden onun için açık bir kapım var. Ayrıca 
onunla aramız da iyi.” 

Ancak Neymar Ligue 1'i alt üst etti. İlk 12 maçında 11 gol attı ve 
Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'a gidişinden beri eksik olan 
parıltı ile cazibeyi Fransa'nın başkentine geri getirdi. 

Ağustos ayında Toulouse'a karşı ilk iç saha maçında 2 gol, 2 asist ile 
6-2'lik galibiyette başrol oynadı. İlk dört Şampiyonlar Ligi maçında da 
çektiği şutlar ağları buldu. 

Neymar, gelecek yaz Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda 
dengeli bir Brezilya takımına liderlik edecek. Eğer istatistikleri bu 
seviyede kalır, Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanırsa arzu ettiği Ballon 
d'Or onun olabilir. Sizce de bu 2017'deki tüm çabalarını daha değerli 
kılmaz mı?e 
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Yazı Paul Brown İllüstrasyon Lovatto 


FourFourTwo, Antik 
Romalılardan internette 
ahkam kesen züppelere 
kadar futbolun en vahşi 
ve en değişik hayranlarını 
sunar. Acaba siz hangi 
kategoriye giriyorsunuz? 


FANZN KORKUNÇ YENİLİK 
MERAKLILARI MOLGANLAR TUTKUNLARI 


EE m 


TARINSEL BELGELERE GORE, TOGAYA 


DüRüNMüS KARPASTIM KAYRINLIRI,* 


DA GÜNÜMÜZDEKİLERE BENLE li 
ELEŞTİRİLER YAPIYORMUŞ 


Birileri futbolu var olduğundan beri 
izliyor. Buna 2000 yıl önce Roma'da 
oynanan hali dahil! Güzel oyunun ilk 
hayranı, şu an Atina'daki Acropolis 
Müzesi'nde sergilenen MÖ 4. yüzyıldan 
kalma Antik bir Yunan vazosunda tasvir 


edilmiş. Çocuk, forma yerine doğum 
günü elbisesini giymiş ve ilkel bir 
şekilde top sektiren bir adama merakla 
bakıyor. 

Romalılar, futbolun “harpastum” adı 
verilen halini izlermiş. Bu oyun, 
döneminin eğlencelerine göre daha az 
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ölümcül. En azından futbolcuları 
aslanlara yem etmiyorlar! Tabii 
rakiplerini hırçınlıklarıyla kapan 
savunmacıları saymazsak... 

Tarihsel belgelere göre; togaya (bir 
çeşit giysi) bürünmüş harpastum 
hayranları da günümüzdekilere benzer 
eleştiriler yapıyormuş: “Yerden oyna!”, 
“Fazla kısa!”, “Geri ver!” Hatta Piso adlı 
yetenekli bir oyuncunun en sevdiği 
tezahürat da “Onun oyununu izlemek 
için halk hareketsiz duruyor...” diye 
başlıyormuş. 


AVAL AVAL BAKAN KÖYLÜLER 


Geleneksel köy maçlarının sertlik konusunda rakibi yoktur. Takımdan 
çok “çete” demenin yakışacağı rakipler maçlar sırasında birbirine girer, 
ortalık toz duman olurdu. Bu maçların en sık oynandığı ülke olan 
İngiltere, bu çetelerin savaşlarından az çekmedi. “Savaş” diyoruz, zira 
oyun öyle 11'e 11 değil, bazen yüzlerce kişinin geniş bir düzlükte 
birbirine girmesi şeklinde oynanırdı. Sonuç; Birçok kemik kırığı ve büyük 
çaplı ayaklanmalar! İnsanların o dönemde bu oyundan 
büyülenmemesine şaşmamalı. 

Sahneyi gözünüzde canlandırabilmeniz biraz daha detay verelim: 
“Maç” devam ederken kenarlarda saha çizgileri yok. Taraftarların bir 
kısmı sahanın içinde, bir kısmı civardaki evlerin çatılarında, diğer bir 
kısmı sahaya dalmaya hazır kıta! Taraftarlar taraf olmanın hakkını tam 
anlamıyla veriyor. Nasıl mı? Tuttukları takımın oyuncularına çiçek verip, 
rakiplerine çamur fırlatarak (Yemyeşil çimlerin üzerinde oynadıklarını 
hayal etmiyordunuz değil mi?)! Şimdi buna bir de oyun içinde yorulan 
oyuncuları ev yapımı biralarından ikram ederek canlandırmaya 
çalışmalarını ekleyin! 


ŞAPKALI İŞÇİLER 


1880'lerde; şirketlerden, değirmenlerden ve dökümhanelerden işçi 
sınıfının futbol taraftarları yetişti. Çalışma saatlerinin kanunlaşması, 


cumartesi öğleden sonra boş oldukları anlamına gelmişti. Onlar da iş 
kıyafetlerini çıkarıp, takım elbiselerini giyer ve düz şapkalarını takıp 
futbol izlemeye giderlerdi. Bu yeni oyun, onların iş hayatlarından bir 
kaçış; aynı zamanda çok fazla seçeneklerinin olmadığı bir dönemde 
ucuz ve heyecan verici bir eğlenceydi. 

Eskiden İngiltere'de futbol maçlarını izlemenin ücreti 6 peni'ydi. 
Oysa seyircilerin büyük bir kısmı teraslarda olur, tezahürat yapıp 
sigara içer; maça etki eder ancak 1 peni dahi vermezdi! Elbette hali 
vakti yerinde olanların durumları farklıydı: Kendilerini yağmurdan ve 
güneşten koruyan kapalı bir balkonda sınırsız yeme içmeli keyif! 

Mavi yakalı işçiler, zorunlu eğitim gören ilk nesil sayılabilir. 
Okuyabiliyor olmaları sayesinde favori sporları hakkında daha fazla 
şey öğrendiler ve bu istek gün geçtikçe daha da arttı. Önce 
gazetelerin içindeki minik futbol haberleri bir çırpıda okundu, sonra 
sadece futbol içeriği olan yayınlar yenilip yutuldu. Taraftarlar, 
deplasman maçlarında neler olduğunu öğrenmek için gazete 
bayilerinin dışına yığılıyordu. Maçtan sonra sonuçların haber 
daha hızlı ve tüysüz bir yol olmuştu. 

1888'de futbol ligi kurulduğunda, Northern Echo, işçi sınıfı 
taraftarların yükselişini yazdı: “Birkaç yıl önce futbol, belli bir sınıfın 
oyunuydu. Yalnızca oynayanları ve onların dostlarını ilgilendiriyordu” 
diye yazmıştı gazetesinde. “Şimdi ise tüm sınıflar orada ve maçlar, 
ülkedeki binlerce kişiyi eğlendiriyor.” p 
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GENİŞLEYEN KİTLELER 


“Onlardan milyonlarca olmalı” diye yazmıştı Daily Mail 1901'de. Daha 
fazla yabancıdan rahatsız değillerdi, aksine; ülkede büyük artış 
gösteren futbol taraftarlarıyla başa çıkmaya çalışıyorlardı! Ardından 
1901'de Crystal Palace -Tottenham arasındaki FA Cup finalinde seyirci 
rekoru kırıldı (115 bin). Hepsi şapka takan, bıyıklı taraftarlar 
oyuncularına “ileri oyna” diye bağırıyor; yuhalamalar ve tezahüratlar 
sahayı inletiyordu. Gol olduğunda taraftarlar çıldırmıştı; ellerini ve 
mendillerini sallıyor, şapka ile sopalarını havaya atıyorlardı. 

1923'teki “Beyaz At Finali” ile seyirci sayısı zirvesine ulaştı. Maçın 
ismi; gazeteler ve haberlere çıkan beyaz bir atın üstündeki polisin, 
binlerce taraftarı Wembley'den çıkarmaya çalışmasından geliyordu. 
Wembley'de oynanan ilk maçtı ve resmi seyirci sayısı 125 bindi. Ancak 
bazılarına göre içeride 300 bin seyirci vardı! 


ATKI SALLAYANLAR 


Fotoğraf ve videolarda siyah-beyaz olsalar da, savaş sonrasındaki 
1940'ların ve 50'lerin taraftarları futbol tarihinin en renkli 
taraftarlarıydı. Eskiden siyah takım elbise ve palto giyen taraftarların 
yerini atkılar, şapkalar, rozetler ve kulübün renklerini giyen taraftarlar 
almıştı. Ayrıca oldukça fazla ses çıkarıyorlar; zil, trompet ve tezahürat 
sesleri birbirine karışıyordu. Bir muhabir “Tribünlerden zil sesleri 
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geliyor, borular ve kornalar çalıyor, hatta tencereler bile birbirine 


vuruluyor; ses çıkaran her şey var” yazmıştı. “Taraftarlar futbolun ilk 
yıllarından beri tezahürat yapıyor, bazı ilahileri ve “Tanrı Kral'ı- 
Kraliçe'yi Korusun gibi milli marşları bağırarak söylüyor.” 

Bazı takımlar, maç başlamadan önce bazı marşları yürekten 
söylerdi. Portsmouth, 1890'lardan beri Pompey Chimes'i, Norwich ise 
1900'lerin başlarından beri On the Ball, City'i söylüyordu. Maç 
başladıktan sonra ise marşların yerini yüksek sesli yuhalamalar, 
tezahüratlar ve bağırışlar alırdı. Savaş sonrası altın dönemde ise 
tezahüratlar, popüler şarkılardan uyarlanarak yapılıyordu. 

Futbolun bu renkli ve sesli altın dönemindeki seyirci sayısı, tüm 
zamanların rekoruydu. 1948-49 sezonunda İngiltere Futbol Ligi'ni 
izleyenlerin sayısı 41 milyondan fazlaydı. Buna bağlı olarak bilet 
fiyatları da yükseliyordu: 1948'de en d bilet fiyatı 1 şilin ve 3 
peni'yken, 1955'te 2 şilin'e yükselmişti (günümüzde 3 sterlin civarı). > 
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Futbol holiganları Victoria döneminden 
beri var ve 1960'lara doğru dönem 
dönem kötü sahnelere sebep oldular. 
60'ların ortalarında taraftarlar daha da 
organize olup, takımların renklerini 
giyerek tezahürat yapmaya başladı. 
Ayrıca artık deplasman maçlarına çok 
fazla kişiyle gidip, tamamen konsantre 
olarak rakiplerini korkutmayı alışkanlık 
haline getirdiler. 

O dönemde ilk holigan taraftar grubu 
kuruldu. İlklerden birisi 1970'lerin 
başında Old Trafford'da kuruldu. Ülkede 
sorun çıkaran ufak bir azınlık da 
Manchester United'ın “Kırmızı 
Ordu”suydu. Onların ardından West 
Ham'da “ICF”, Leeds United'da “Service 
Crew” ve Chelsea'de “Headhunters” 
ortaya çıktı. Ancak en bilinen ve en kötü 


şöhretlisi Milwall'un “F-Troop”u (daha 
sonra “Milwall Bushwhackers” adını 
aldılar) oldu. 

70'lerin ortalarında sahaya inen 
taraftarları gazetelerde “Futbol Utancı” 
gibi başlıklarla görmek artık alışıldık bir 
durumdu. 1977-1985 arası dönem 
İngiliz futbolunun en şiddetli dönemiydi 
ve taraftar sayısı holiganlığın tavan 
yaptığı dönemden ters orantılı olarak 
etkilendi. Az sayıda holigan çok sayıda 
taraftarın tedirgin olmasına sebep 
olmuştu. Bunun en önemli sebebi de 
medyada tüm taraftarların serseri ve 
maganda olduğuna yönelik algının 
oluşması söylenebilir. Kulüpler 
taraftarları sahanın etrafına çekilen 
çitlerin içine aldı ve bu da güzel oyun 
taraftarlarını futboldan uzaklaştırdı. 


FUTBOL 
TAİPLERİ 


YENİLİK 
IUIKUNLARI 


Modern futbolun aşırılığı hakkında 
söylenir, pahalı spor ayakkabılara ve 
Andrea Pirlo'ya bayılırlar; St. Pauli 
forması giyer ve Dulwich Hamlet atkıları 
takarlar... Evet, yenilikçi futbol 
taraftarlarından bahsediyoruz! Artık 
tüketici değil, tüketim malzemesi olan 
taraftarlardan. Bloglarda ve kuşe kağıt 
taraftar dergilerinde tanıttıkları moda, 
müzik ve futbol nostaljisi ile farklı bir 
taraftarlık kültürü oluşturdular. Birçoğu 
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taraftarlığı teşvik etmek ve geliştirmekte 
aktif bir rol oynadı. Amatör ligleri moda 
yaptılar ve onu daha tanınır hale getirip, 
seyirci sayısını arttırdılar. Avrupa'nın en 
popüler liglerinin yanında popüler 
olmayan ligleri izleyerek bir yenilik 
getirdiler. İtalya, Almanya gibi 
ülkelerdeki “Ultra” hareketlerinden 
etkilenerek kulüplerinin pankartlarını, 
koreografilerini ve alışkanlıklarını 
değiştirdiler. 


TARAFTAR DERGİSİ 
| MERAKLILAN 


Tr > 


1980'lerin karanlık dönemlerinde birçok 
insan, oyunun durumu ve taraftarlara 
yönelik tutumdan dolayı mutsuzdu. 
Taraftarlar da futbol taraftar dergileri 
çıkarıp satarak seslerini duyurdu. 
Ülkedeki her kulübün bir ya da iki 
taraftar dergisi vardı. Fotokopi ile 
yapılan ve stat önlerinde satılan bu 
dergiler, kulüplerin ürettiği maç günü 
broşürlerine bir alternatifi. Elbette 
bunda içerdiği mizahın da payı büyük. 


Taraftarların ötekileştirildiği bu 
dönemde, taraftar dergilerinin misyonu 
taraftarların görüşlerini dillendirmek, 
yetkilileri etkilemek ve algıyı 
değiştirmeye çalışmaktı. 

Son maddede bir hayli başarılı oldular. 
Taraftar dergisini yapanlar, futbol 
taraftarlarının imajını yeniden 
tanımladı; kavga eden holiganlardan, 
toplumun parlak ve barışçıl üyelerine 
dönüştüler. 


FUTBOL * 
TAİPLERİ 


# 


iL NIN EN POPULER LiGLERİNİN 


gd # YANINDA POPÜLER OLMAYAN LinLERi DE 08 
LEYEREN Bük YENİLİR GETİRDİLER 


SAHTE FORMA GİYENLER 


Premier Lig'le birlikte piyasaya cafcaflı parlak polyester formalar çıktı 
ancak stadyumlar, sahte forma giyen taraftarlarla doluydu. Formalar 
aslında 1970'lerden beri var. İlk olarak Admiral, 1973-74 sezonunda 
bir Leeds forması çıkardı. O dönem formaların fiyatları 10 sterlin'in 
altındaydı, 1990'larda ise 35 sterlin'e kadar çıktı. Taraftarlar buna 
rağmen forma satın almaya devam ediyordu. Maçları izlemek için 
yayıncı kuruluş abonesi olmaları da cabası! 

Sahte forma giyen taraftarlar, parlak ve ticarileştirilmiş bir geleceği 
temsil ediyordu. Statlar artık daha güvenli ve rahattı ancak bu 
iyileştirmelerin bir bedeli vardı. 1989-90'da en ucuz 1. Lig biletleri 3 
buçuk sterlin'ken, 1999-00'deki en ucuz Premier Lig bileti 16 sterlin 
olmuştu (dört katından fazlası). Elbette bazılarının parası 
yetmeyecekti! 

Koltuklu statlar insanları sıkıştırıp, nemli atmosfer oluşturdu. Artık 
futbol, evinden izleyenler için daha çekici hale gelmişti. Bu, statlarda 
maç izleyen taraftarların niteliğini düşürdü ve dönüşüm bu şekilde 
devam etti. 


KLAVYE TARAFTARLARI 


Yatak odalarında, kafelerde ve toplu taşımada arkalarına 
yaslanırlar ve ifadesi aralıklarla değişen suratlarına ekrandan gelen 
ışık yansır. Akıllı telefonlarından, tabletlerinden, laptoplarından; 
yayınlar, videolar, bloglar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla 
futbolu takip ederler. Maçları izler, diğerlerinden farklı olduğunu 
düşündükleri fikirlerini belirtir, istatistik paylaşır; kulüp ve 
oyuncularla etkileşime girmeye çalışırlar. Kendi kalesine atılan 
golleri, mükemmel sakatlıkları beğenir ve Yılmaz Vural'ın hangi 
takıma gideceğiyle ilgili “komikli” capsleri retweet ederler. 

Premier Lig'in kurulması ve Britanya'ya internetin gelmesi aynı 
yıla (1992) denk geliyor. Ancak internetin futbolu değiştirmeye 
başlamasının günümüzü bulduğunu söylemek yanlış olmaz. Artık 
maça gitmeye mecbur olmadığınız gibi maçları televizyondan takip 
etmek zorunda da değilsiniz; elinize bir akıllı telefon almanız 
yeterli. Geleneksel taraftarlar akıllı telefonlarını uzuvları gibi 
kullanan bu nesili anlamakta zorlansa da onlar futbolun yeni 
normali. & 
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* Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 
; rakibinin oyun yapısı, sistemi, ekolü 
ve başarısının sırrı ne? Karşınızda 
tüm yönleriyle Bayern Münih! 
» Yazı Burak Özgül, Ali Pehlivan - TRScouts 


| 


LL. 
ç sezon Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Xabi 
Alonso, Şampiyonlar Ligi kurasında belki de en son 
isteyeceğimiz takımlardan birini çekti ve Beşiktaş'ın rakibi 
Bayern Münih oldu. Bu eşleşmeyle beraber Alman devini 
analiz etmek için kolları sıvadık! 


BİR ALMAN EKOLÜ: BUNDESLIGA'DA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM 

1962-63 sezonuyla resmileştiği üzere Bundesliga'nın en başarılı 
kulübü olan Bayern Münih, ilk şampiyonluğunu 1968-69 
sezonunda yaşadı. 1971-72 ve 1973-74 sezonları arasında da üç 
sene üst üste şampiyon olarak yavaş yavaş ligi domine etmeye 
başlamışlardı. Bu şampiyonluğun ardından 1980 yılına kadar ligde 
mutlu sona ulaşamayan kırmızılar, milenyuma kadar ise 5'i 1984- 
85 ile 1989-90 sezonları arasında olmak üzere 10 şampiyonluk 
daha yaşadı. 2000 yılından sonraki 17 sezonun 12'sinde şampiyon 
olarak tekrarlanması güç bir rekora imza atan Bavyera ekibi, 
toplamda ulaştığı 26 Bundesliga şampiyonluğu ile Almanya'nın en 
çok şampiyon olan takımı hüviyetinde. 


ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'NI 5 KEZ KAZANDILAR 

1974, 1975 ve 1976 yıllarında üst üste üç kez bu kupayı müzelerine 
götürme başarısını yakaladılar. Kalesinde Sepp Maier, liberoda 
Franz Beckenbauer, forvette Gerd Müller ve Karl-Heinz 
Rummennige gibi isimlerle hem ligi hem Avrupa'yı domine eden 
bu kadro, tarihin en iyi takımlarından biri olarak anılıyor. Dördüncü 
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şampiyonluklarını 2001 yılında devirdikleri Valencia karşısında 
penaltılarla kazandılar. Son şampiyonluklarını ise 2013 yılında 
Borussia Dortmund'u 2-1'le geçerek kazanmışlardı. 1982, 1987, 
1999, 2010 ve 2012 yıllarında finalde kaybeden Bayern Münih, 
toplamda 10 kez final oynamayı başardı. 


3 TEKNİK DİREKTÖR, 3 FARKLI SİSTEM! 
Guardiola, Ancelotti ve son olarak Jupp Heynckes... Barcelona'da 
kazanmadık kupa bırakmayan Guardiola, Bayern Münih'le 1 
Temmuz 2013 yılında yeni bir serüvene atıldı ve 3 sezon kaldığı 
Münih'te 161 resmi maçta 124 galibiyet alıp 2,41 puan ortalaması 
tutturdu. 4-2-3-1 ve 4-3-3 ağırlıklı taktiklerle sahaya çıkan 
Guardiola yönetimindeki Bayern Münih, rakip kalelere gol 
yağdırmayı alışkanlık haline getirmiş ve 2,57'lik gol ortalamasını 
tutturmuştu. Guardiola'nın Manchester City'nin başına 
geçmesinden sonra göreve İtalyan Carlo Ancelotti getirildi. 
Ancelotti yönetiminde çıkılan 60 maçta 43 galibiyet alınmasına 
rağmen, büyük maçların neredeyse tamamında puan kaybı 
yaşanması ve göze hitap etmeyen futbolla eleştirilerin hedefi olan 
Carlo Ancelotti'yle yollar ayrıldı. Ancelotti'den sonra arayışa geçen 
yönetim, daha önce emekliye ayrılan Heynckes'i takımın başına 
&'üncü kez getirdi. Heynckes'le harika bir çıkış yakalayan Bavyera 
ekibi 16 resmi maçta 15 galibiyet aldı. Bu süreçte Dortmund'u ve 
Leipzig'i 2, PSG'yi de 1 kez yenerek büyük maçlardaki kazanma 
alışkanlıklarını geri kazandılar. 


İ 1967-68: 


Yarı finalde Milan'a 
elendiler 


1969-70: 
Vinci turda Saint 
Etienne'e elendiler 


1971-72: 

Yarı finalde 
Glasgow Rangers'a 
elendiler 


1972-73: 
Yarı finalde Ajax'a 
elendiler 


1973-74; 

Atletico Madrid'i 
yenerek şampiyon 
oldular 


1974-75: 

Leeds United'ı 
yenerek şampiyon 
oldular 


1975-76: 

Saint Etienne'i 
yenerek şampiyon 
oldular 


1976-77: 
Çeyrek finalde 
Dinamo Kiev'e 
elendiler 


1980-81: 
Yarı finalde 
Liverpool'a 
elendiler 


1981-82: 
Finalde Aston 
Villaya kaybettiler 


1982-83: 
Çeyrek finalde 
Aberdeen'e 
elendiler 


1984-85: Yarı 
finalde Everton'a 
elendiler 


1985-86: 
Çeyrek finalde 
Anderlecht'e 
elendiler 


a 
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“YABI ALONSO, ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINDA BELKİ DE 
EN SON İSTEYECEĞİMİZ TAKIMLARDAN BİRİNİ ÇEKTİ” 


Kadrosunda Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, 
Arturo Vidal, Franck Ribery, Arjen Robben, James Rodriguez, Robert 
Lewandowski gibi dünya yıldızlarını bulunduran Bayern Münih'in 
piyasa değeri 599 milyon euro'yu buluyor. 

Ancak kulüp bu sezon sakatlıklardan yana oldukça sıkıntılı. 
Kadrodaki 17 oyuncunun çeşitli zamanlarda yaşadığı sakatlıklarla 
maç kaçırdığı Bavyera ekibinde mevcut sakatlığı bulunan isimlerse 
Neuer, Thiago ve Robben. 

Günümüzün en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Manuel 
Neuer'in, eylül ayında metatars kırığı yaşadığı için Mart 2018'den 
önce sahalara dönemeyeceği kesin ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı 
şeklinde söylentiler bile var. Orta sahanın yıldız ismi Thiago'nun 
yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Şubat 2018 öncesi sahalara 
dönmesi beklenmiyor. Thiago'nun da sakatlandığı Anderlecht 
maçında lifleri yırtılan Robben ise yedi maçtır oynayamıyor olsa da 
sahalara döndü ve tekrar sakatlanmadığı taktirde temsilcimize 
karşı Bayern ilk 11'inde yer bulması bekleniyor. 


Jupp Heynckes, sakatlıktan ne zaman döneceği hâlâ muallak olan 
Manuel Neuer'in devre arası kampı için Doha'ya götürülmeyeceğini 
açıkladı. 31 yaşındaki tecrübeli kalecinin temsilcimize karşı forma 
giymesi beklenmiyor. 17 yaşındaki genç kaleci Christian Früchtl'ün 
de Ocak 2018'e kadar devam eden sakatlığı var ve Neuer'in 
sakatlığı sonrası apar topar yeniden çağrılan 36 yaşındaki tecrübeli 
kaleci Tom Starke'yi saymazsak kalede tek tercih, Stuttgart”ın 
kalesini yıllarca koruduktan sonra Bayern Münih'e gelip, iki 
sezonda yalnızca 10 resmi maça çıkan Sven Ulreich olacak. 
Her maç formunu yükselten ve takım için kıymetini 
arttıran 29 yaşındaki Ulreich, son olarak eski takımı 
Stuttgart'a karşı son dakika penaltısı kurtarıp Bayern 
Münih'e 1-0'lık galibiyeti getirerek hocasından 
“Bizim için altın değerinde” övgüsünü aldı. Yine 
de kalede geleceği belirsiz olan Bayern'in devre 
arasında transfere 70 milyon euro ayırdığı ve 
bu miktarın da bir kısmının kaleci transferi 
için harcanacağı konuşuluyor. 

Stoperde en çok değerlendirilen isim hem 
hamle hem de topu oyuna sokma 
konusunda kusursuz bir oyuncu olan 
Mats Hummels olsa da bu mevkide üç 
oyuncunun dönüşümlü oynadığını 
söyleyebiliriz. Heynckes'in gelişinden 
sonraki 10 lig maçının sekizinde 
sahada olan Hummels'in partneri 
dört kez Jerome Boateng, dört kez 
de Hoffenheim'dan transfer 
edilen genç oyuncu Niklas Süle 
oldu. 2011'den beri bu takımın 
değişilmez parçası olan ve 
kazanabileceği her şeyi kazanan 
Jerome Boateng, yıllardır 
sakatlıklarla sıkça boğuşan bir 
oyuncu ancak fiziki durumu uygun 
olduğunda kuşkusuz Avrupa'nın en iyi beş 
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stoperi arasında gösterilebilecek bir isim. Sezon başı 
Hoffenheim'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 
yaşındaki Süle, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle korkutucu bir oyuncu 
olmasının yanında topla da oldukça haşır neşir. İlerleyen yıllarda 
Almanya Milli Takımının değişilmez oyuncusu olmasına kesin 
gözüyle bakılıyor. 

Birbirinden iyi beklere sahip olan Bayern Münih'de bu sezon tam 
anlamıyla Joshua Kimmich fırtınası esiyor. 22 yaşındaki Alman sağ 
bek, bu sezon takımının oynadığı 27 resmi karşılaşmanın 25'i ilk 11 
olmak üzere tamamında sahaya çıktı ve 3 golün yanında 10 da 
asiste imza attı. Sağ açıkta ve orta sahanın ortasında da 
oynayabilen Kimmich, formayı devraldığı Phillip Lahm'a 
benzetiliyor ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Guardiola'nın 
değişmezleri arasında olan 32 yaşındaki Rafinha, yaşının 
ilerlemesiyle ilk 11'deki yerini Kimmich'e kaptırmış durumda ancak 
çok yönlülüğü ve tecrübesi sayesinde zaman zaman sol bekte 
kendisine yer buluyor. Sağlıklı olduğu zaman sol bekte ilk tercih 
olan David Alaba; üçlü savunmada sol stoper, dörtlü savunmada 
sol bek, Avusturya Milli Takımı'nda 10 numara, Bayern Münih'in 
bazı maçlarındaysa merkez orta sahada oynayabilen, pozisyon 
bilgisi ve tekniği üst düzey bir oyuncu. Duran toplarda da önemli 
bir silah. Sol bekteki bir diğer opsiyon Juan Bernat da sezon başı 
yaşadığı sakatlıktan dönerek kadroda kendine yer bulmaya 
başlamış durumda. 

Sakatlıklardan dolayı pek çok değişimin yaşandığı orta saha 
rotasyonunda Heynckes, göreve geldikten sonra çıktığı 16 maçta 
12 farklı orta saha üçlüsünü sahaya sürdü. Bu süreçte dört kez en 
çok tercih edilen üçlü, Javi Martinez-Arturo Vidal-James Rodriguez 
olsa da orta sahada en çok dakika alan isim geçen sezon Lyon 
formasıyla da Beşiktaş'a rakip olan Corentin Tolisso. Sezon başında 


41,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e 
transfer olan genç Fransız, kilit pasları ve uzaktan şutlarıyla büyük 
bir tehdit. Oyunun iki yönünü de iyi oynayan Tolisso, dikkat 
edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Forma giyme 
ihtimali yüksek olan bir diğer isim Vidal, agresifliğine yenik 
düşmediği her maç Avrupa'nın en etkili orta saha 
performanslarından birini gösteriyor. İleride gol araması ve kendi 
ceza yayında adam markajıyla komple bir orta saha. Thiago'nun 
uzun süreli sakatlığı sonrası farklı arayışlara giden Heynckes'in 


1986-87: 
Finalde Porto'ya 
kaybettiler 


1987-88: 
Çeyrek finalde Real 
Madrid'e elendiler 


1989-90: 
Yarı finalde Milan'a 
elendiler 


1990-91: 
Yarı finalde Crvena 
Zvezde'ya elendiler 


1994-95: 
Yarı finalde Ajax'a 
elendiler 


1997-98: 
Çeyrek finalde 
Borussia 
Dortmund'a 
elendiler 


1 . 
€ ) 


; 


1998-99; 
Finalde Manchester 
United'a kaybettiler 


1999-00: 
Yarı finalde Real 
Madrid'e elendiler 
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elinde farklı özelliklere sahip üç orta saha oyuncusu daha var: Javi 
Martinez, daha çok hava toplarında etkili bir oyuncu olarak dikkat 
çekiyor ancak ayağı da oldukça iyi. Kendisine milli takım kapılarını 
açan Hoffenheim'daki saha içi ve dışı liderlik rolünden sonra 
Bayern'e transfer olan Sebastian Rudy, top kapma becerisi ve oyun 
kurmasıyla oldukça beğeniliyor. Sol açıkta da kullanılan James ise 
sezon başındaki sakatlığı sonrası formasına kavuştu ve son dokuz 
Bundesliga maçının sekizinde ilk 11'de yer aldı. 

İleri üçlüde Robben-Ribery-Müller-Coman-Lewandowski 
isimlerinin arasından Müller-Coman-Lewandowski üçlüsü daha çok 
forma şansı buldu. Avrupa futbolunun son yıllarına adeta damga 
vuran Robben'in sakatlığı her yıl olduğu gibi Bayern'in ana 
planlarını bozsa da her sezon olduğu gibi sonradan bir çözüm 
bulmayı başardılar ve bu süreçte ilkini kaybettikten sonra altı maçı 
üst üste kazandılar. 

Her yönüyle dünyanın en iyi golcülerden biri olan Lewandowski, 
üstün performansını istikrarlı bir şekilde bu sezon da sürdürüyor ve 
21 golle takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Hücum 
hattında Lewandowski'den sonra en çok süre alan oyuncu olan 
Kingsley Coman, Robben'in yokluğunu bu dönemdeki 1 gol, 4 
asistlik performansıyla bir nebze unutturmuş durumda. Robben'in 
olmadığı zamanlarda kanat oyuncularının içeri kat etmesi yoluyla 
pozisyon üretme noktasında sıkıntı yaşamayan Bavyera ekibinde 
bunun en önemli nedeni kuşkusuz Coman. Driplinglerinin yanında 
etkili paslar da atan futbolcu, son vuruşlarındaki zayıflığı nedeniyle 
istenilen gol sayısına ulaşamadı. 

Yetenekleri sınırlı olmasına rağmen disiplini ve çalışkanlığıyla 
dünyanın aktif olarak oynayan en iyi oyuncularından biri olarak 
adlandırabileceğimiz Thomas Müller, hem ilk 11'de hem de 
sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda etkili bir silah. Yaşadığı 
sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu sezon yalnızca 11 kez ilk 
11 çıkabilen Franck Ribery ise, buna rağmen hâlâ en üst düzeyde 
futbol oynayabilecek yeteneğe sahip ve Bayern Münih'in önemli 
kozlarından birisi olmaya devam ediyor. 


Hücum 

Jupp Heynckes'in Bayern Münih'deki bu döneminde de beş yıl 
önceki etkileyici döneminde olduğu gibi 4-2-3-1 dizilişini 
kullandığını görüyoruz. Heynckes'in 4-2-3-1'e olan bağlılığı ve 
maceralara açık olmayan bir teknik direktör olması 
düşünüldüğünde saha diziliminde değişikliğe gitmeyi 
düşünmeyeceği tahmin edilebilir. 

Üçlü orta sahada oynayan oyunculara göre takım 4-2-3-1 veya 
4-3-3 şeklini alsa da dörtlü savunma önünde üçlü orta saha ve tek 
forvet olarak sahaya çıkmaları kesin. Yine de klasik bir 10 numaralı 
4-2-3-1 düzenine sahip olmadıklarını belirtmek gerekir. Birincil 
planda kanat oyuncuları olan ve ceza sahasına kalabalık giren, yay 
çevresine de zaman zaman Boateng'i dahi getirerek dönen topları 
kaleye yakın mesafede toplayan bir takım görüntüsündeler. 

Şenol Güneş'e benzer şekilde hücum oyuncularına kalıplar 
belirlemeyen ve onları serbest bırakan Heynckes, özellikle kanat 
oyuncularının yaratıcılıklarına fazlasıyla güvenen bir teknik 
adam. Robben ve Ribery gibi çözüm üretebilen ve repertuvarı 
geniş oyuncuların kariyer zirvelerine onunla çıkmaları ve bu 
sezon Coman'ın, onun gelişiyle beraber performansını birkaç 
seviye yukarı çıkararak 3 gol 6 asiste imza atması, Alman teknik 
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adamın Şenol Güneş'e benzer şekilde oyuncudan verim almada 
ve oyuncuyu geliştirmede ne kadar başarılı olduğunu ortaya 
koyuyor. 

Dünyanın sayılı kadrolarından birine sahip bir takım olduğu için 
doğal olarak topa sahip olan Bayern, tercih sebebiyle topun rakibe 
bırakılmadığı maçlar haricinde istediği zaman topu kendinde tutan 
ve topa sahip olma oranında rakiplerinin bir hayli önünde olan bir 
takım. Yüzde 62.2 ile Bundesliga'da topa en çok sahip olan takım 
konumundalar. Hatta 1-0 kazandıkları ve sıkı bir defansif anlayışa 
karşı oynadıkları Köln deplasmanında bu oran yüzde 83'e çıkmıştı 
ancak Pep dönemindeki gibi topa sahip olmanın esas oyun planı 
olmadığını belirtmek gerekir. Heynckes'in esas düşüncesi, 
olabilecek en kısa sürede ve en kolay yoldan rakip kaleye ulaşmak 
ve golü atmak. 

Her iki stoperin de top tekniğinin ortalama üstü bir orta saha 
oyuncusundan farkı yok ve ayağı bu kadar düzgün stoperlere sahip 
bir takım olarak orta sahayı kalabalık tutan takımlara karşı 
stoperlerin kanatlara veya savunma arkasına gönderdiği uzun 
toplar onlar için önemli bir koz. Maç başına 9.6 isabetli uzun top 
atan Jerome Boateng, (kalecileri saymazsak) bu alanda 
Bundesliga'da başı çekiyor. Aynı şekilde Hummels de maç başına 
attığı 6.5 isabetli uzun topla bu alanda üçüncü. 

İleride çok oyuncuyla oynamaları onlara, 
organize bir ön alan baskısı ve adam markajıyla 
savunmacıları sıkıştırabilen takımlara karşı 
oyun kurmada “Bayern seviyesi” bir dezavantaj 
getiriyor. Ancak Hummels ve Boateng gibi ayağı 
düzgün ve topla çıkabilen stoperlerin oluşu bu 
dezavantajı yok saydıran etkenlerden biri. 


SAVUNMA ARKASINA GÖNDERDİKLERİ UZUN 
TOPLAR BAYERN MÜNİH İÇİN ÖNEMLİ BİR KOZ! 
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TOPU KAYBETTİKLERİ ANDA DARALARAK RAKİP OYUNGUYU 
2-3 KİŞİYLE BASKI ALTINA ALIYOR VE TOPU OLABİLDİĞİNCE 
HIZLI ŞEKİLDE GERİ KAZANIYORLAR 


Uzun top atabildikleri gibi ortadan topla da gidebilen bu 
oyuncular, orta sahada sağlam bir görüntü veren takımların bu 
sayede dengelerini bozabiliyor. 

Her ikisi de hücuma çıkmayı seven ve hücumda da yetenekli olan 
bekler, sıkça bindirerek hem ileride alternatif oluşturuyorlar hem 
de rakibi boğmada önemli bir eleman haline geliyorlar. Kanat ve 
bek oyuncuları sıkça doğaçlama aksiyonlara girerek birbirlerine 
pozisyon hazırlıyorlar. Onların ileri çıkması, önlerindeki açık 
oyuncularını da ortaya kaymaya yönelten bir etken oluyor ve 
Robben-Coman gibi ters kanatta oynayarak içe kat eden 
oyunculara hareket alanı sağlanıyor. 

Bu yıl takıma katılan James Rodriguez'e ayrı bir parantez açmak 
gerekirse; klasik 10 numaralı bir 4-2-3-1'e sahip olmadığını 
belirttiğimiz Bayern Münih'in yıllardır klasik forvet arkası bir 10 
numara bulamadığını söyleyebiliriz. Ya Müller gibi yardımcı forvet 
rolünde ya da Thiago gibi merkez orta sahaya daha yakın özellikte 
oyuncuların tercih edildiği bu pozisyonda, Dortmund'daki 
döneminde topu yönlendiren ilk isim olarak oyun kurucu profilinde 
bir 10 numara olan Götze dahi asistten ziyade daha gole yönelik, 
ceza sahası girişlerini daha çok yapan bir role bürünmüştü. Bu 
anlamda sezon başından beri sol kanat, sağ kanat, 10 numara ve 
merkez orta sahada hatta Lewandowski'nin olmadığı Celtic 
deplasmanında forvette değerlendirilen James'in hâlâ saha içinde 
yerini aradığı ve 10 numara pozisyonuna kendini adapte 
edemediği söylenebilir. 

Hücum aksiyonlarının oldukça büyük bir kısmında ceza sahasına 
kalabalık girmeye çalışan Bayern Münih'de Lewandowski'nin sıkı 
markajda kaldığı anlarda orta saha oyuncularının özellikle arka 


direk koşularıyla pozisyon aradığını görüyoruz. Lyon döneminden 
aşina olduğumuz sürpriz ceza sahası girişlerini burada da sürdüren 
Tolisso, belki de Bayern orta sahasında bu görevi en iyi yapan 
oyuncu. PSG'yle oynanan ikinci maçta ceza sahası girişleriyle 2 gol 
birden atan genç oyuncu, özellikle attığı ilk golde adeta bir 
yardımcı forvet gibi ceza sahasına girerek James'in ortasını güzel 
bir kafa vuruşuyla değerlendirmişti. 


Savunma 

Ancelotti'ye olan sabrı taşırarak eylül ayı sonundaki iki maçta 5 
gol yiyen takım için yeni teknik direktör Heynckes'in ilk yaptığı iş 
savunmada daha kararlı bir yapı oluşturmaktı. Ancelotti 
yönetiminde 10 maçta 10 gol yiyen Bayern'in Heynckes 
yönetiminde 16 maçta 9 gol yemesi de 72 yaşındaki tecrübeli 
teknik adamın amacına ulaştığını gösteriyor. Ligde son 10 maçta 
yalnızca 4 gol yediler ve bu alanda arkalarından gelen takım, bu 
süreçte 12 gol yemiş durumda. 

Alman ekibinin oyun genlerinde olan topa baskı ve ön alanda 
pozisyon alma, Heynckes'le beraber tekrar eski günlerini 
hatırlatmaya başladı. Üç hücum oyuncusu ve bir de ofansif orta 
sahayla kurulan oldukça agresif ön alan presinde bu 
oyunculardan biri topa sahip olan rakip savunmacıya baskı 
yaparken diğerleri de onun kısa ve orta mesafe pas kanallarını 
kapatıyor. Bu şekilde rakibi ya kaleciye ya da ileriye uzun top 
oynamaya zorlayan Bayern, rakibi çaresizce topu ayağından 
çıkarmak durumunda bırakıyor ve arkada oynayan oyuncuların 
dönen topları toplamasıyla rakip sahada kalmış oluyor. 
Böylelikle oyun rakibin yarı sahasında oynanmaya devam ediyor. 
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WhoScored verilerine göre yüzde 34'le hem Bundesliga'nın hem 
de Şampiyonlar Ligi'nin sahanın rakip üçte birlik kısmında en çok 
topla oynayan takımı konumundalar. 

Aynı şekilde topun kaybedildiği anda yapılan agresif karşı pres 
de Heynckes'le beraber oyuncuların zihnine geri gelmiş 
durumda. Top kaybedildiği anda daralarak rakip oyuncuyu 2-3 
kişiyle baskı altına almak ve topu olabildiğince hızlı şekilde geri 
kazanmak, Bayern Münih'in oyun karakteristiğinin en öne çıkan 
noktalarından. İleride çok oyuncuyla oynamaları onları 
kontrataklara karşı “savunmasız” hale getiriyor. Orta sahada 
Rudy veya Javi Martinez gibi defansif içgüdülere sahip ve sigorta 
olabilecek bir oyuncuyla oynamadıkları zaman orta sahalarının 
çabuk geçilmesi ihtimali daha da fazla ve bu durumda geride 
eksik yakalanabiliyorlar. Ancak Javi Martinez tamamen orta 
saha rotasyonuna katıldıktan sonra bu bölgedeki çapa görevini 
başarılı bir şekilde yerine getirmeye başladı. Martinez 16 maçın 
17'inde Heynckes'in ilk 11 tercihi oldu.Joshua Kimmich'e için ayrı 
bir parantez açmamız gerekirse, hücumda olduğu kadar 
savunmada da görevini layığıyla yerine getiren genç oyuncunun 
ofsayt farkındalığı oldukça yüksek ve karşısındaki kanat 
oyuncusuna hamle yapmaktansa zayıf ayağına doğru 
yönlendirerek pozisyon alıyor. Bu anlamda karşısında oynaması 
muhtemel Babel'in topla beraber içe kat etmeyi tercih eden 
oyun tarzının önünde bir engel olması beklenebilir. 


Sonuç 

Futbolseverlerin tamamı kabul edecektir ki Bayern Münih, 
Beşiktaş'ın son 16 turunda eşleşmek isteyeceği son takımlardan 
biriydi. Hem kadrosu hem tecrübesi hem de oyun 
dominantlığıyla dünyanın en iyi üç takımından biri olarak 
gösterilen takımın bu kupaya en son mevcut hocalarıyla beş yıl 
önce ulaşmış olması, bu kupayı kazanma alışkanlığı olan ekibi 
daha da motive eden bir faktör. Kabul etmek gerekir ki, dünyada 
1-2 takım harici oyununu Bayern'e kabul ettirebilecek bir takım 
yok ve her iki maçta Bayern'in kontrolünde ve Beşiktaş yarı 
sahasında geçecek. Beşiktaş'ın defansif disiplini ve 
konsantrasyonu üst seviyede tutması ve tempoyu düşürecek 
önlemler alması yararına olacaktır. Bu noktada Beşiktaş'ın, bu 
sezon Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacı olan skorları alma 
konusunda başarılı olduğunu ve oyununun buna yönelik olarak 
evriltebildiğine de değinmemiz gerekir. Thiago'nun olmadığı bir 
durumda geriden oyun kurmaları büyük ölçüde stoperlere ve 
Javi Martinez'e kalıyor. Ön alanda hücum aksiyonlarının net bir 
üstlenicisi olmadığından bu oyunculara yapılacak organize bir 
baskı ve bu baskının ardından topun kanatlara aktarılması, bek 
oyuncuları ve Medel tarzı bir oyuncuyla engellenebilirse 
temsilcimiz oyunda söz sahibi olabilir. Başarılar Beşiktaş!& 
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BENİM 11'İM 


DENNİ MECARTAY 


Güney Afrikalı eski forvet, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya'da 
birlikte oynadığı arkadaşlarının arasından en iyilerini seçti 


EDWIN VAN DER SAR 

“1997 yılında toy bir genç 

olarak Ajax'a geldiğimde 

: takımın kıdemlilerinden 

biri de oydu. Beni adeta kanatlarının 
altına aldı ve.kendimi iyi hissetmemi 
sağladı. Her antrenmandan sonra 
birlikte çalışmaya başladık. Onun 
sayesinde kendimi hızla geliştirdim. 
Forvet oyuncuları için özel çalışmalar 
elbette çok önemli ama.bunu Edvin 
van der Saar gibi biriyle yapmak paha 


t > 
CARVALHO SAMBA anımıyorum 


DECO 

“Porto'ya transfer 

olmadan önce de 

i hakkında fikirlerim vardı 

ama onunla birlikte oynamaya 
başladıktan sonra etkilendiğimi itiraf 
etmeliyim. Kariyerimde karşılaştığım 
en komple oyunculardan biri oldu. 
Topla yapabileceği şeylerin sınırı yok! 
Saha içinde de saha dışında da iyi 
arkadaş olduk. Birbirimize her zaman 
destek olduk ve birbirimizin 
başarılarıyla gurur duyduk. Barcelona 
da bunların en büyüklerinden biriydi. 
Porto'dan ayrıldıktan sonra daha 
iyilerini yapacağından hiç şüphem 
yoktu.” 


“Birlikte oynadığımız süre 

boyunca istisnasız her 

antrenmandan sonra 
birbirimize şutlarımızla meydan 
okuduk. En iyinin kim olduğuna hâlâ 
karar verebilmiş değiliz! Benden iyi 
olup olmadığı konusunda yorum 
yapmayacağım ama evet, itiraf 
ediyorum: Tanıdığım en güçlü 
forvetlerden biri o.” 
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JOSE MOURINHO 


EB en Wei a bizi su üzerinde BRAD PAULO STEVEN 
yürüyebileceğimize inandırmıştı. Antrenmanlarda birkaç FRIEDEL FERREIRA PIENAAR 
dakikalık konsantrasyon kaybına tahammülü yok!” 
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